REGENS VAN ZEGEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. Ezechiél 34 vers 26

Aanschouw de soevereine genade: 'k zal de regen op zijn tijd doen neerdalen.' Dit is niet zomaar
genade, maar soevereine, Goddelijke genade. Want wie kan zeggen: 'k zal de regen doen neerdalen’,
behalve God zelf? Er is maar één stem die tot de wolken kan spreken en hen kan bevelen om regen
te geven. Wie zendt regen over de aarde en wie verspreidt de regen over het groene gras? Ben 1k
het niet, de Heere? Zo is ook de genade een geschenk van God. Genade kan niet door mensen
teweeggebracht worden. Het is niet alleen soevereine, maar ook noodzakelijke genade. Wat zou er
van de grond worden zonder de regen? Je kunt de kluiten fijn maken en het zaad zaaien, maar wat
heeft het voor zin zonder de zegen van de regen? Zo is het ook met Gods zegen. Zij is beslist
noodzakelijk. Het is tevergeefs om te werken als God geen overvloedige regen geeft en de zaligheid
laat neerdalen. Het is ook overvloedige genade. ‘Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen.’ Er staat
niet dat God druppels zal geven, maar regen. Zo is het ook met de genade. Als God zegen geeft,
zegent Hij over het algemeen in zo'n overvloedige mate, dat er niet genoeg plaats is om de zegen te
ontvangen. Overvloedige genade! Wij hebben overvloedige genade nodig om ons nederig te houden,
en om ons biddend en heilig te maken. Wij hebben een overvloed van genade nodig om ons ijverig te
maken, om ons door dit leven heen te bewaren en uiteindelijk in de hemel te brengen. Wij kunnen
niet zonder de milde regen van de genade. Maar het is ook een genade die op het juiste moment
komt. ‘Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen.” Welke tijd is het vanmorgen voor jou? Beleef je
een tijd van droogte? Dan is het juist tijd voor regen. Beleef je een tijd van grote verdrukking en van
zwarte wolken? Dan is het tijd voor overvloedige regen. Er staat in onze tekst: regens van zegen. Dit
staat in het meervoud. God zal alle soorten van zegeningen geven. De zegeningen van God zijn aan
elkaar verbonden zoals de schakels in een gouden ketting. Als Hij bekerende genade geeft, zal Hij

ook vertroostende genade uitdelen. Hij zal regens van zegen doen neerdalen. Voel jij je als een
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verwelkte plant? Kijk dan vandaag omhoog, en open je bladeren en bloemen voor een hemelse

besproeiing.
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