REFLECTIES VAN DE SCHOONHEID VAN DE HEERE

Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als

ik zal opwaken. Psalmen 17:15

Het gedeelte wat andere mensen krijgen vult hun lichamen en verrijkt hun kinderen, maar het
gedeelte dat de gelovige toekomt is van een andere soort. Mensen van de wereld hebben hun schat
in deze wereld, maar de toekomstige mensen zien hoger en verder. Ons bezit is tweeledig. We
hebben hier Gods aanwezigheid en Zijn gelijkenis hierna. Hier zien wij het aangezicht des HEEREN
in gerechtigheid, want wij zijn gerechtvaardigd in Christus Jezus. Oh, de vreugde om het gezicht
van een verzoende God te zien! De glorie van God in het gezicht van Jezus Christus geeft ons de
hemel op aarde, en het zal hierboven de hemel der hemelen voor ons zijn. Maar het blijft niet alleen
bij zien: we zullen veranderd worden in hetgeen wij zien. We zullen even slapen om dan wakker te
worden en onszelf vinden als spiegels die de schoonheden van onze Heer reflecteren. Het geloof
ziet God met een transformerende blik. Het hart ontvangt het beeld van Jezus en het dringt door
tot de diepste schuilhoeken van het hart, totdat het karakter van Jezus in de ziel afgedrukt is. Dit is
voldoening. Om God te zien en zoals Hij te zijn - wat kan ik nog meer verlangen? Het vaste
vertrouwen van David wordt hier door de Heilige Geest tot een belofte van de Heere gemaakte. Ik

geloof het. Ik verwacht het. Heer, bevestig het. Amen.
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