REDDING UIT DE 'ONMOGELIJKHEID’

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende,
opdat gij Zijn voetstappen zou navolgen; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het
hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen

gij genezen zijt. 1 Petrus 2:21, 24

Wat het ons bewustzijn van onze zonde in het verleden en de geneigdheid van onze natuur tot het
kwaad betreft, is de Bijbel zeer duidelijk, en ons wordt op een bewonderenswaardige manier
uitgelegd hoe God deze belemmering voor onze toekomstige vooruitgang wegneemt. In de Heilige
Schrift wordt ons een zeer wijze en genadige methode ontvouwen voor het wegnemen van de
schuld, zonder dat het goddelijk recht daardoor wordt aangetast. De verzoening die door de Heere
Jezus wordt aangeboden, wat het wezen van Gods openbaring is, is een alles bevredigende
oplossing voor het grootste probleem van de ziel. Ons gevoel zegt ons dat God, de Heerser over
alles, recht moet doen en dat Hij niet, zelfs niet ter wille van de genade, kan afzien van de regel dat
bedreven kwaad noodzakelijkerwijs kwaad tot gevolg moet hebben. Christus Zelf had geen
overtredingen begaan; Hij nam onze overtredingen op Zich; Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan,
maar Hij nam al mijn en uw zonden, als u een gelovige bent, op Zich. Voor Zijn hele volk geldt dat Hijj
hun overtredingen en ongerechtigheden in Zijn lichaam aan het kruis gedragen heeft. De zonde
mag u dan wel naar beneden trekken, maar Christus’ verzoening gaat daar nog onderdoor. U kunt
dan wel in de diepte gezonken zijn, maar u kunt niet zo laag gezonken zijn dat geen redding meer
mogelijk is: Hij redt uit de ‘onmogelijkheid’. Ook nu is het kruis het enige middel tot behoudenis

voor de wereld.
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