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RECHTZINNIG MAAR LUI

Het is goed om de oude waarheden vast te houden en ijverig (maar niet hardvochtig) te strijden voor
het geloof dat ooit aan de heiligen is overgeleverd. Toch is het mogelijk om tegelijkertijd gezond te
zijn in de leer en in slaap te vallen. Waarheid kan voor de luiaard in een hoofdkussen veranderen, en
zo wordt een goede zaak verkeerd gebruikt. Als we willen dat onze vorm van onderwijs vruchten
afwerpt, moeten we onze ijver in de praktijk brengen. Een leer die niet werkt en zwoegt kan niet
leven. Sommige streng gelovige mensen zijn zeer lui, en luiheid is zeker een dwaalleer van het
ergste soort. Een goed-voor-niets-christen is een grote zondaar. Er is nog nooit een periode
geweest waarin er meer behoefte was aan ijver en trouw dan nu. We zijn deze dagen in slaap
gevallen: ijver is heer van het uur. Oh, liefhebbers van de waarheid, wordt wakker! Ga aan het werk,
en doe dat zoveel mogelijk samen, maar zorg er vooral voor dat een ieder voor zich trouw is aan zijn
eigen geweten. Juist nu zijn er toegewijde mannen en vrouwen nodig nu het gevecht heftiger wordt
dan ooit.

Uit de Sword and Trowel van 1883
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