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PSALM 98:1-3

1 Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en

de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven. 2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft

Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. 3 Hij is gedachtig geweest Zijner

goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israëls; en al de einden der aarde hebben gezien het

heil onzes Gods.

We hadden eerder een nieuw lied (Psalm 96) omdat de Heere in aantocht was, maar hier hebben we

een nieuw lied omdat Hij kwam, zag en overwon. Jezus, onze Koning, heeft een wonderbaarlijk

leven geleid, is een wonderbaarlijke dood gestorven, en verrees door een wonderbaarlijke

wederopstanding, en wonderbaarlijk voer Hij op ten hemel. Door Zijn goddelijke macht heeft Hij de

Heilige Geest gezonden, Die wonderbaarlijke dingen doet. Door die heilige kracht hebben Zijn

discipelen ook wonderbaarlijke dingen gedaan en de hele aarde versteld doen staan. Afgoden

kwamen ten val, bijgeloof verschrompelde, valse denksystemen vervlogen, en wrede rijken

vergingen. Voor dit alles verdient Hij de hoogste lof.

Zijn daden hebben Zijn godheid bewezen, Jezus is de Heere, en daarom zingen wij Hem toe als de

Heere. Zonde, dood en hel vielen door Zijn eenzame heldhaftigheid, en de afgoden en dwalingen

van de mensheid zijn door Zijn hand alleen overwonnen en uitgeschakeld. De overwinningen van

Jezus onder de mensen zijn des te wonderlijker omdat ze, naar het schijnt, met de meest

ontoereikende middelen worden behaald. Ze zijn niet aan fysieke, maar aan morele kracht te

danken - de energie van goedheid, rechtvaardigheid, waarheid; in één woord, aan de kracht van Zijn

heilige arm. Zijn heilige invloed was de enige oorzaak van het succes. Ere zij de Overwinnaar, laten

er nieuwe liederen tot Zijn lof aangeheven worden.

De Heere moet niet alleen geprezen worden om het bewerken van het menselijk heil, maar ook

omdat Hij het bekendgemaakt heeft, want de mens zou het zelf nooit ontdekt hebben; nee, niet één

enkele ziel zou ooit zelf de weg van de genade via een Middelaar uitgevonden hebben. In elk geval is

het een goddelijke openbaring aan hoofd en hart. In Gods eigen licht is Zijn licht zichtbaar. Hij moet

Zijn Zoon in ons openbaren, anders zullen wij Hem niet weten te onderscheiden.
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Er is niet alleen genade bewezen aan Abrahams zaad naar het vlees, maar ook aan de uitverkorenen

onder alle volken. Laat de hele Kerk van God daarom een nieuw lied voor Hem zingen. Het was geen

geringe zegen, of klein wonder, dat het Evangelie in alle landen in zo’n korte tijd werd

bekendgemaakt, met zulk uitzonderlijk succes en zulke blijvende resultaten. Pinksteren verdient

een nieuw lied, evenals Goede Vrijdag en Pasen; laat ons hart zich verheugen bij de gedachtenis

daaraan. Onze God, onze eigen heilige God, is geëerd door hen die eenmaal bogen voor stomme

afgoden. Van Zijn heil hebben alle volken niet alleen gehoord, ze hebben het ook gezien: het is

ervaren en ook uitgelegd. Zijn Zoon is de werkelijke Verlosser van een menigte uit alle volken.

Overweging:

Deze psalm is een duidelijke profetie van Christus’ komst om de wereld te redden; en wat hier door

David wordt voorzegd, wordt in het lied van Maria uitgezongen als een voldongen feit.
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