PSALM 85:9-14

9 Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van
vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. 10 Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen, die
Hem vrezen, opdat in ons land eer wone. 11 De goedertierenheid en waarheid zullen elkander
ontmoeten,; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. 12 De waarheid zal uit de aarde spruiten,
en gerechtigheid zal van den hemel nederzien. 13 Ook zal de HEERE het goede geven; en ons land zal
zijn vrucht geven. 14 De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en Hij zal ze zetten op den

weg Zijner voetstappen.

Als wij geloven dat God ons hoort, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat wij ernaar verlangen
Hem te horen. Het woord dat vrede kan brengen aan verwarde geesten kan alleen van Hem komen.
De stemmen van mensen zijn in zo'n geval zwak, een verband dat de wonde lang niet dekt; maar
Gods stem is met macht, Hij spreekt en het gebeurt, en dus is, als wij Hem horen, ons leed ten
einde. Gelukkig is de smekeling die het kan opbrengen geduldig aan de deur van de Heere te liggen,
wachtend tot Zijn liefde zal handelen overeenkomstig haar oude gewoonte en alle smart uit zal

bannen.

Het geloof weet dat een reddende God altijd nabij is, maar alleen voor hen die de Heere vrezen en
Hem aanbidden met heilig ontzag. Deze waarheid wordt opvallend geillustreerd in de tijd van het
Evangelie. Als het heil nabij is voor zoekende zondaren, is het voorzeker zeer nabij voor diegenen
die het eenmaal genoten hebben en nu de genieting ervan kwijt zijn door hun dwaasheid; ze
behoeven zich maar tot de Heere te wenden en ze zullen het opnieuw genieten. Wij hoeven geen
lange ronde persoonlijke zelfkastijdingen of geestelijke voorbereidingen af te leggen, wij mogen
door Jezus Christus tot de Heere komen zoals wij dat voor het eerst deden, en Hij zal ons opnieuw

in Zijn liefdevolle omarming ontvangen.

De persoon van onze aanbiddelijke Heere Jezus legt deze verzen allerheerlijkst uit. In Hem
verenigen de eigenschappen van God zich in blijde eenparigheid ter verlossing van schuldige
mensen, ze komen hartelijk samen op een manier die anders onvoorstelbaar zou zijn voor onze

gerechtvaardigde vrees of voor onze verlichte hoop. God is even waar alsof Hij elke letter van Zijn
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dreigende woorden was nagekomen, en even rechtvaardig alsof Hij nooit vrede had verkondigd aan
het geweten van een zondaar; Zijn liefde straalt in ongetemperde pracht, maar geen van Zijn andere

heilige kenmerken wordt erdoor verduisterd.

In Hem wordt waarheid gevonden in onze menselijkheid, en Zijn godheid brengt goddelijke
rechtvaardigheid onder ons. Op dit moment schept het werk van Zijn Geest een gewijde harmonie
tussen Zijn Kerk beneden en de soevereine rechtvaardigheid boven. In de laatste dagen zal de aarde
alom getooid worden met elke kostbare deugd, en zal de hemel intieme gemeenschap met haar
hebben. Een wereld van betekenis gaat in deze verzen schuil, er is alleen meditatie nodig om haar
eruit te halen. Lezer, de put is diep, maar als u de Geest hebt, kunt u niet zeggen dat u niets hebt

om mee te putten.

De voortgang van Gods gerechtigheid zal een spoor achterlaten waarin Zijn volk vol vreugde zal
volgen. Hij die in gerechtigheid sloeg, zal ook in gerechtigheid zegenen, en in beide zal Hij Zijn
rechtvaardigheid duidelijk tonen, teneinde de harten en levens van Zijn gehele volk te beroeren. Zo
zijn de zegeningen van de eerste komst van onze Heere, en de resultaten van Zijn wederkomst

zullen nog opvallender zijn. Kom, Heere Jezus, juist daarom. Amen.
Overweging:

Er schuilt waarheid in zowel de belofte van genade als de dreiging van gerechtigheid.
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