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PSALM 84:10-13

10 O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. 11 Want een dag in Uw

voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen,

dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. 12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de

HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid

wandelen. 13 HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Als wij op de beste plaats zijn, zijn onze beste gebeden voor onze roemrijke Koning, en voor de

vreugdevolle ervaring van Zijn Vaders stralend gelaat. Onder de gunstigste omstandigheden waarin

de geneugten der aarde kunnen worden genoten, zijn ze toch nog niet in de verhouding één op

duizend te vergelijken met de verrukkingen van de dienst van God. Zijn liefde te ervaren, zich te

verblijden in de persoon van de gezalfde Verlosser, de beloften te overzien en de kracht te ervaren

van de Heilige Geest bij het toepassen van de kostelijke waarheid op de ziel, is een vreugde die

wereldlingen niet kunnen begrijpen, maar die ware gelovigen in vervoering brengt. Een glimp van

de liefde van God is al beter dan perioden die met zinnelijke genoegens worden doorgebracht. De

geringste post die met het huis van de Heere verbonden is, is beter dat de hoogste positie onder de

goddelozen. Alleen maar wachten op de dorpel en naar binnen gluren om Jezus te zien, is al zalig.

Lasten dragen en deuren openen voor de Heere is eervoller dan regeren te midden van de

goddelozen.

Ieder mens maakt zijn keuze, en dit is de onze. Het slechtste van God is beter dan het beste van de

duivel. Op Gods dorpel is het aangenamer rusten dan op de donzige banken in de verblijven van

koninklijke zondaren, ook al zouden we daar gedurende een heel leven van weelde op liggen.

Merk op hoe de psalmist de tabernakel het huis van mijn God noemt; dat maakt alles heerlijk: als

Jehova onze God is, worden Zijn huis, Zijn altaren, Zijn dorpel, allemaal kostelijk voor ons. Door

ervaring weten wij dat waar Jezus binnen is, de buitenkant van het huis beter is dan de verhevenste

kamers waar de Zoon van God niet te vinden is. Genade doet ons rechtop lopen en verzekert iedere

verbondszegen voor ons. Wat een vérstrekkende belofte! Enig ogenschijnlijk goed kan ons

onthouden worden, maar geen echt goed, nee, helemaal geen. God heeft alle goed, er is geen goed
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buiten Hem, en er is geen goed dat Hij óf achter moet houden óf ons zal weigeren, als wij maar

bereid zijn het te ontvangen. Dit geldt niet slechts voor een bevoorrecht klein aantal, maar voor alle

heiligen voor eeuwig.

‘Heere der heirscharen! Welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.’ Dit is de sleutel tot de psalm.

De bewezen eer komt voort uit geloof, de gelukzaligheid is eigen aan gelovigen. Niemand die voor

de vorm aan de eredienst meedoet, kan dit geheim verstaan. Een mens moet de Heere kennen door

het leven van het ware geloof, anders kan hij geen ware vreugde vinden in de dienst van de Heere,

in Zijn huis, Zijn Zoon, of Zijn wegen. Beste lezer, hoe is het met uw ziel gesteld?

Overweging:

Het is een kenmerk van Gods kinderen dat zij er vreugde aan beleven, veel in Gods

tegenwoordigheid te verkeren. Kinderen moeten de aanwezigheid van hun vader ervaren; waar de

Koning is, daar is het hof; waar de tegenwoordigheid van God is, daar is de hemel.
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