PSALM 83:14-19

14 Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind. 15 Gelijk het vuur een woud
verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt; 16 Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik
hen met Uw draaiwind. 17 Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o HEERE! Uw Naam zoeken. 18
Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en
omkomen; 19 Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de

ganse aarde.

De Heere zal Zijn vijanden achtervolgen, hen verschrikken, en hen opjagen tot ze een hopeloze
nederlaag lijden. Hij deed dit volgens het gebed van deze psalm voor Zijn dienaar Josafat. Op
dezelfde manier zal Hij al Zijn uitverkorenen komen verlossen. Door de jaren heen is de grond
bezaaid geraakt met dikke lagen bladeren. Als ze drogen in de zon, vatten ze heel gemakkelijk vlam,
en als dat gebeurt ontstaat er een ontzaglijk vuur. Het kreupelhout en de varens staan in
lichterlaaie, de bosjes knetteren, de grote bomen vatten vlam en worden tot hun top in vuur gehuld,
terwijl de grond zo rood als een oven is. O Heere, breng op deze wijze vernietiging toe aan Uw
vijanden, en doe hen allemaal aan hun einde komen. Op de heuvels gloeien de bossen op als een
groot brandoffer, en de wouden op de bergkam zenden hun rook op naar de hemel. O Heere, werp

net zo indrukwekkend en vreselijk de vijanden van Uw volk Israél neer.

Schaamte heeft mensen vaak vervreemd van hun afgoden, en hen ertoe gebracht de Heere te
zoeken. Als dat in het onderhavige geval niet met de vijanden van de Heere gebeurde, dan ging het
in elk geval wel zo met Zijn volk dat zo gemakkelijk dwaalwegen insloeg. Zij zouden verootmoedigd
worden door Zijn genade en zich schamen vanwege Zijn gunst; en dan zouden ze in oprechtheid
terugkeren tot de toegewijde dienst van Jehova hun God, Die hen verlost had. Als er geen gunstige
wending was en de mensen even kwaadaardig en hardnekkig bleven als altijd, werd de
gerechtigheid te hulp geroepen om het doodvonnis te voltrekken. Wat was er anders met hen te
beginnen? Het was beter dat zij omkwamen dan dat Israél ontworteld zou worden. Wat een vreselijk
lot zal het voor de vijanden van God zijn om ‘beschaamd en verschrikt tot in eeuwigheid’ te zijn - om

al hun plannen en verwachtingen verijdeld te zien, en hun lichaam en ziel vol eindeloze angst; moge
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onze ziel verlost worden van zo'n ondergang vol schande.

Zelfs de heiden zou, horend van de wonderbare daden van de Heere bij het verslaan van een talrijk
bondgenootschap, gedwongen zijn de grootheid van Jehova te erkennen. Hij Die uit Zichzelf
bestaat, gaat alle schepselen oneindig ver te boven, de hele aarde is slechts Zijn voetbank. Het
goddeloze mensdom slaat daar geen acht op, en toch nopen de wonderlijke werken van de Heere

van tijd tot tijd de onwilligsten om Zijn majesteit te aanbidden.

Aldus is dit ontroerende lied van de woorden van beklag opgeklommen tot die van aanbidding; laten
wij in ons geloofsleven altijd hetzelfde proberen te doen. De beste dichter van het volk werd door
de ellende van het land uitgedaagd, en wat verhaalde hij treffend van hun lijden, hun gebeden en
hun hoop. Zodoende heeft gewijde literatuur veel te danken aan verdriet en beproeving. Wat heeft

tegenspoed een verrijkende werking!
Overweging:

De naam van Jezus is nu veel machtiger in de wereld dan de naam van Jehova in vroeger eeuwen.
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