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PSALM 64:8-11

8 Maar God zal hen haastig met een pijl schieten; hun plagen zijn er. 9 En hun tong zal hen doen

aanstoten tegen zichzelven; een ieder, die hen ziet, zal zich wegpakken. 10 En alle mensen zullen

vrezen, en Gods werk verkondigen, en Zijn doen verstandelijk aanmerken. 11 De rechtvaardige zal zich

verblijden in den HEERE, en op Hem betrouwen; en alle oprechten van hart zullen zich beroemen.

Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.’ De rechtvaardigen hoeven de

vaardigheden van zelfverdediging of aanval niet te leren, hun wraak is in betere handen dan hun

eigen handen. Een van de pijlen van de Heere zal genoeg zijn, want Hij mist Zijn doel nooit. Hij doet

de kansen keren voor Zijn tegenstanders, en verslaat ze met hun eigen wapens. Ze probeerden de

heilige te overrompelen, maar kijk, ze worden zelf bij verrassing gegrepen; ze wilden dodelijke

wonden toebrengen, en zijn nu zelf overdekt met wonden die niemand kan genezen. Terwijl ze hun

bogen spanden, had de grote Heere Zijn boog al klaar, en Hij zond de pijl weg op het moment dat zij

het minst op zo’n meedogenloze boodschapper van gerechtigheid rekenden.

Bang voor hen en bang voor hun ondergang, zullen hun gewezen vrienden zich ver van hen houden,

om niet samen met hen ten onder te gaan. Wie zou dicht bij Herodes willen zijn als hij door de

wormen gegeten wordt? Of met farao in dezelfde wagen willen staan terwijl de golven om hem heen

bulderen? Zij die een machtige vervolger omstuwden, en voor hem kropen, behoren tot de eersten

die hem op de dag des toorns verlieten. Wee u, leugenaars! Wie zal u gezelschap willen houden in

uw ziedende poel van vuur?

Alle mensen zullen van ontzag vervuld zijn door het rechtvaardige oordeel van God, zoals de

Kanaanieten bij de ondergang van farao in de Rode Zee. Zij die misschien brutale zondaars waren,

zullen sidderen en vol ontzag voor de rechtvaardige Rechter staan. Het zal rondgaan als een lopend

vuurtje. Zo ongewoon, zo opvallend, zo vreselijk zal de nederlaag zijn die de Heere de boosdoeners

bezorgt, dat er allerwegen over gesproken zal worden. Ze zondigden heimelijk, maar hun straf zal

op klaarlichte dag voltrokken worden. De oordelen van God zijn dikwijls zo duidelijk en zichtbaar

dat ze niet mis te verstaan zijn, en ieder die ook maar enigszins nadenkt, moet er de juiste les uit

trekken. Sommige van de goddelijke oordelen zijn een duistere afgrond, maar in het geval van
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kwade vervolgers is het duidelijk genoeg, en kan de eenvoudigste mens het begrijpen.

De rechtvaardigen zullen, Gods rechtvaardigheid bewonderend en volledig berustend in de blijken

ervan, zich ook verblijden over de redding van verwonde onschuld. Hun vreugde zal evenwel niet

egoïstisch of zinnelijk zijn, maar helemaal betrekking hebben op de Heere. Doordat ze de

voorzienigheid aan het werk zien zal hun geloof toenemen, omdat Hij Die Zijn dreigementen

nakomt, Zijn beloften evenmin zal vergeten. De overwinning van de verdrukten zal de overwinning

van alle oprechte mensen zijn; de hele menigte der uitverkorenen zal zich verheugen in de

overwinning van de deugd. Terwijl vreemden vol vrees zijn, zijn de kinderen blij om hun Vaders

macht en rechtvaardigheid. Dat wat de bozen doet schrikken, vrolijkt de goeden op.

Overweging:

Heere God van genade, geef ons dat wij bewaard mogen worden van al onze vijanden, en gered in

Uw Zoon met een eeuwig heil.
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