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PSALM 45:11-18

11 Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. 12 Zo zal de Koning

lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder. 13 En de dochter van

Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. 14 Des Konings Dochter is

geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel. 15 In gestikte klederen zal zij tot

den Koning geleid worden; de jonge dochteren, die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u

gebracht worden. 16 Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des

Konings paleis. 17 In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over

de ganse aarde. 18 Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de

volken loven eeuwiglijk en altoos.

De wereld verzaken is niet eenvoudig, maar toch moeten al diegenen het doen die verloofd zijn met

de grote Koning, want een verdeeld hart kan Hij niet verdragen. Het zou slecht zijn voor de geliefde

en kwetsend voor haar Heere. Hartelijke liefde is de plicht en zaligheid van de huwelijkse staat in

het algemeen, maar vooral in dit verheven, mystieke huwelijk. De Kerk moet alle anderen afwijzen

en Jezus alleen aanhangen, anders zal ze hem niet welgevallig zijn en niet de volle openbaring van

Zijn liefde smaken. Hoe zou Hij minder kunnen vragen, hoe zou zij minder durven bieden dan geheel

de Zijne te zijn? Jezus ziet schoonheid in Zijn kerk, een schoonheid waar Hij Zich het meest in

verlustigt als zij niet wordt ontsierd door een wereldse neiging. Hij is altijd het meest nabij en

kostbaar voor Zijn heiligen geweest als zij vrolijk hun kruis opnamen en Hem volgden buiten de

legerplaats. Zijn Geest is gegriefd wanneer zij zich mengen met anderen en hun manieren

overnemen.

De Koning heeft koninklijke rechten: Zijn zelfvernederende genade doet niet af aan Zijn gezag, maar

versterkt dat juist. Onze Verlosser is ook onze Heerser. De man is het hoofd van de vrouw; de liefde

die hij haar toedraagt, doet niet af aan haar verplichting om te gehoorzamen, maar versterkt die

juist. De Kerk moet Jezus eren, en zich voor Hem aanbiddend ter aarde werpen; Zijn tedere

verbondenheid met haar schenkt haar vrijheid, maar geen vrijbrief; ze bevrijdt haar van alle andere

lasten, maar legt Zijn lichte juk op haar nek. Wie zou het anders wensen? De dienst van God is een
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hemel in de hemel, en volmaakt uitgevoerd is het een hemel op aarde. Jezus, U bent Degene Die de

kerk in haar nooit eindigende liederen prijst, en aanbidt in haar eeuwigdurende dienst. Leer ons

geheel Uw eigendom te zijn. Heb geduld met ons, en werk door Uw Geest in ons tot Uw wil door

ons geschiedt op aarde zoals in de hemel.

De roem van de Messias wordt niet aan menselijke bewaking overgelaten; de Eeuwige garandeert

haar, en Zijn belofte wordt altijd vervuld. Door de eeuwen heen zal de gedachtenis van Gethsémané

en Golgotha stralen met een ondoofbaar licht; en het verstrijken van de tijd, de damp van

dwalingen, of de boosaardigheid van de hel zullen niet in staat zijn de straling van de roem van de

Verlosser te verzwakken. Lof is elk hart verschuldigd aan Hem die ons heeft liefgehad en ons

verloste door Zijn bloed; deze lof zal nooit helemaal betaald worden, maar het zal een blijvende en

groeiende schuld zijn voor altijd. Zijn dagelijkse weldaden vergroten onze verplichtingen, laten ze

ook het aantal van onze liederen vergroten. Eeuw na eeuw openbaart meer van Zijn liefde. Laat elk

jaar het volume van de muziek van aarde en hemel toenemen, en laat de donderende kracht van het

zingen met vol bereik opstijgen naar de troon van Hem Die leeft, en dood was, en levend is voor

eeuwig, en Die beschikt over de sleutels van hel en dood.

Overweging:

Wanneer de kinderen van God aan hun luisterrijke en hemelse afkomst denken, spannen zij zich in

om anderen te overtreffen, zowel in de zuiverheid van hun binnenste, als in hun manier van leven.
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