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PSALM 20:6-10

6 Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE

vervulle al uw begeerten. 7 Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren

uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. 8 Dezen

vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN,

onzes Gods. 9 Zij hebben zich gekromd, en zijn gevallen; maar wij zijn gerezen en staande gebleven. 10

O HEERE! behoud; die koning verhore ons ten dage van ons roepen.

Wij moeten vastberaden besluiten dat, kome wat komt, wij zullen juichen over de reddende arm van

de Heere Jezus. Het volk in deze psalm was, nog voordat hun koning ten strijde trok, overtuigd van

de overwinning, en begon daarom op voorhand te juichen. Hoeveel te meer behoren wij dat te doen,

die hebben gezien hoe de totale zege werd behaald! Het ongeloof start al met het begrafenis-

geween voordat iemand is overleden; waarom zou het geloof niet beginnen te musiceren voordat

de overwinningsdans begint?

Hier wordt vol vertrouwen verzekerd dat Gods heiligheid en macht samen de redding van de

Verlosser in Zijn strijd zouden bewerken, en deze twee luisterrijke eigenschappen konden stellig

goed samenwerken bij de verhoring van de kreten van de lijdende Mens. Omdat Jezus werd

gehoord, zullen wij ook gehoord worden. God is in de hemel, maar onze gebeden kunnen deze

luisterrijke hoogten beklimmen; deze hemel is heilig, maar Jezus zuivert onze gebeden, en zo

worden ze toegelaten. Onze nood is groot, maar de goddelijke arm is sterk, en al Zijn kracht is

kracht tot behoud; die kracht is bovendien in die hand die het meest gebruikt wordt en die het

snelst gebruikt wordt - de rechterhand. Wat een bemoedigingen zijn dit voor smekende heiligen!

Het meest gevreesde oorlogswapen was in Davids dagen de strijdwagen, uitgerust met zeisen die

mannen als gras neermaaiden; dit was de trots en de roem van de naburige volken. Maar de heiligen

beschouwden de naam van Jehova als een veel betere verdediging. Aangezien de Israëlieten

mogelijk geen paarden hielden, lag het voor de hand dat zij de cavalerie van de vijand met meer dan

gewone vrees bezagen. Het is dan ook een des te groter bewijs van geloof dat de stoutmoedige

zanger hier zelfs minachting kan tonen voor de paarden van Egypte, in vergelijking met de Heere
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der heirscharen. Helaas, hoeveel mensen in onze tijd die de Heere belijden, zijn er niet verwerpelijk

afhankelijk van hun medemensen of van een of andere menselijke macht, alsof ze de naam van

Jehova helemaal niet kennen.

Jezus, wees Gij alleen onze rotssteen en toevlucht, en mogen wij nooit de eenvoud van ons geloof

bederven. De naam van onze God is Jehova, en dat moet nooit vergeten worden; de uit zichzelf

bestaande, onafhankelijke, onveranderlijke, altijd tegenwoordige, alles vervullende ‘Ik ben’. Laten wij

die ongeëvenaarde naam aanbidden, en hem nooit onteren door wantrouwen of vertrouwen op

schepselen. Lezer, u moet het weten voordat u zich eraan kunt houden. Moge de Heilige Geest het

genadig aan uw hart openbaren! Wat degenen betreft die zich op Jehova verlaten, zij worden vaak

bij de eerste aanval neergeworpen, maar een almachtige arm tilt hen op, en ze staan vol vreugde

weer overeind. De overwinning van Jezus is het erfdeel van Zijn volk. De wereld, dood, satan en

zonde zullen allemaal worden vertrapt onder de voeten van de kampioenen van het geloof, terwijl

zij die vertrouwen op een menselijke macht voor altijd beschaamd en verward zullen worden.

Overweging:

De hemelse legers die u volgen, hebben zelf geen wapens; hun enige kracht is daarin gelegen dat ze

u volgen.
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