PSALM 12:7-9

7 De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd
zevenmaal. 8 Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in
eeuwigheid. 9 De goddelozen draven rondom, wanneer de snoodsten van des mensenkinderen

verhoogd worden.

Wat een tegenstelling tussen de ijdele woorden van een mens, en de zuivere woorden van Jehova!’s
Mensen woorden zijn ‘ja’ en ‘nee’, maar des Heeren beloften zijn ‘ja’ en ‘amen’. Wat waarheid,
zekerheid, heiligheid en trouw betreft, zijn de woorden van de Heere zuiver als gelouterd zilver. In
de grondtekst staat een toespeling op het strengste zuiveringsproces dat men in de oudheid kende,
waar zilver doorheen moest als de grootst mogelijke zuiverheid bereikt moest worden. Het schuim
werd helemaal verteerd, en alleen het glanzende en kostbare metaal bleef; zo zuiver en vrij van alle
bijmengsel van dwaling of ontrouw is het boek van de woorden van de Heere. De Bijbel is door de
oven gegaan van vervolging, tekstkritiek, filosofische twijfel en wetenschappelijk onderzoek. Hij
heeft niets anders verloren dan de menselijke interpretaties die eraan hingen als onzuiverheden aan
kostbaar erts. De ervaring van de heiligen heeft hem op alle mogelijke manieren beproefd, maar
geen enkel leerstuk en geen enkele belofte is in de ergste hitte bezweken. Wat Gods woorden zijn,
behoren ook de woorden van Zijn kinderen te zijn. Als wij als God willen zijn in onze gesprekken,
moeten wij op onze taal letten, en de striktste zuiverheid en heiligheid in al onze communicatie in

acht nemen.

In de handen vallen van een boos geslacht, gekweld worden door hun wreedheid, of bezoedeld door
hun invloed, is een kwaad dat bovenmate moet worden gevreesd; maar het is wel een kwaad dat in
de tekst voorzien wordt en waarin voorzien wordt. Het behoort ons dagelijks gebed te zijn dat wij
boven onze tijd mogen verrijzen als de bergtoppen boven de wolken, en dat wij omhoog mogen
steken als een ten hemel wijzende spits boven de nevelen van onwetendheid en zonde die om ons

heen rollen. O Eeuwige Geest, vervul in ons het betrouwbare woord van dit vers!

Als de machthebbers verachtelijk zijn, zullen hun onderdanen niet beter zijn. Zoals een warme zon

schadelijke vliegen tevoorschijn doet komen, zo moedigt een zondaar gegarandeerd overal
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gemeenheid aan. Onze buurt zou niet zo wemelen van afschuwelijke types als degenen die eerzame
mannen heten te zijn de gemeenheid niet zouden toestaan. Ik zou in naam van God willen dat de
roem en triomf van onze Heere Jezus ons zouden aanmoedigen overal te wandelen en te werken;
daar het gelijke op het gelijke inwerkt, aangezien een opgetogen zondaar andere zondaren
aanmoedigt, zal onze opgetogen Verlosser Zijn heiligen zeker opwekken, aanmoedigen en
stimuleren. Gesterkt door een indruk van Zijn heersende macht zullen wij de boosheden van de
tijJden tegemoet treden in de geest van heilige vastbeslotenheid, en zullen we hoopvoller bidden:

‘Behoud, o Heere’'.
Overweging:

Het is waar dat verachters God en Zijn woord nutteloos vinden; maar o, wat een ongekende schat

bevat het Woord, de beloften, de verbondsrelatie van de goddelijke gaven van Jezus.
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