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PSALM 118:15-21

15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN

doet krachtige daden. 16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet

krachtige daden. 17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen. 18 De

HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. 19 Doet mij de

poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven. 20 Dit is de poort des

HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan. 21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord

hebt, en mij tot heil geweest zijt.

De gezinnen van gelovigen zijn gelukkig, en zij moeten hun geluk uiten door gewijde momenten in

gezinsverband. De woning van verloste mensen moet de tempel der lofzegging zijn; het is niet meer

dan rechtvaardig dat de rechtvaardigen de rechtvaardige God loven, Die hun gerechtigheid is. De

strijdende held wist dat de stem van weeklacht en gejammer opklonk uit de tenten van zijn

tegenstanders, want zij hadden door zijn toedoen een zware nederlaag geleden. Hij was echter

opgetogen te horen dat het volk waarvoor hij had gestreden, van het ene uiteinde van het land tot

het andere vreugde zou betonen over de verlossing die God op Zijn manier had gebracht. De Held

der helden, de zegevierende Verlosser, schenkt alle gezinnen van Zijn volk royale redenen voor

aanhoudend gezang nu Hij de gevangenschap gevangen heeft genomen en naar den hoge is

opgevaren. Laat niemand van ons thuis zwijgen: als heil ons deel is, laten wij dan verheugd zijn, en

als wij verheugd zijn, laten wij dat dan uiten om de Heere te verheerlijken.

Als hij de ingang van de tempel bereikt heeft, vraagt de dankbare voorvechter om toegang, alsof hij

beseft dat hij het heiligdom alleen kan naderen met goddelijke toestemming. Hij wil er per se op de

juiste manier binnengaan. Het was de bedoeling dat de rechtvaardigen de tempel van God

binnengingen en de offeranden der gerechtigheid brachten, daarom worden de poorten ‘de poorten

der gerechtigheid’ genoemd. Rechtvaardige daden werden binnen zijn muren verricht, en

rechtvaardig onderricht weerklonk in zijn voorhoven. Laat de poort slechts geopend worden, en de

gewillige aanbidder zal binnengaan; en hij zal binnengaan in de juiste geest, en met de allerbeste

bedoeling, dat hij hulde mag brengen aan de Allerhoogste. Helaas, er zijn massa’s mensen die er niet
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om geven of de poorten van Gods huis open zijn of niet; en ook al weten ze dat ze wijd openstaan,

ze willen er nooit binnengaan, en de gedachte God te loven komt nauwelijks bij hen op. De tijd komt

dat zij de poorten van de hemel voor zich gesloten zullen vinden, want die poorten zijn in het

bijzonder de poorten der gerechtigheid waardoor geenszins iets zal binnengaan wat verontreinigt.

Onze held kon de Heere in stilte loven, en ongetwijfeld deed hij dat; maar hij was daar niet tevreden

mee. Hij ging naar de vergadering om daar zijn dankbetuiging af te leggen. Zij die de openbare

eredienst verwaarlozen, verwaarlozen over het algemeen elke eredienst; zij die God loven binnen

hun eigen poorten, behoren tot degenen die het meest bereid zijn Hem in Zijn tempelpoorten te

loven. Openbare lof voor openbare goedertierenheden is in elk geval het meest passend, het meest

aangenaam voor God, en het meest heilzaam voor anderen.

Overweging:

Verhoorde gebeden brengen God heel dicht bij ons; het besef van heil stelt ons in staat de directe

aanwezigheid van God te beseffen.
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