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PSALM 112:6-10

6 Caph. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; Lamed. de rechtvaardige zal in eeuwige
gedachtenis zijn. 7 Mem. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; Nun. zijn hart is vast, betrouwende op
den HEERE. 8 Samech. Zijn hart, wel ondersteund zijnde, zal niet vrezen; Ain. totdat hij op zijn
wederpartijen zie. 9 Pe. Hij strooit uit, hij geeft den nooddruftige; Tsade. zijn gerechtigheid bestaat in
eeuwigheid; Koph. zijn hoorn zal verhoogd worden in eer. 10 Resch. De goddeloze zal het zien, en hij zal
zich vertoornen; Schin. hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Thau. de wens der goddelozen zal
vergaan.

God heeft de rechtvaardige zo vast geplant dat mensen noch duivels hem van zijn plaats kunnen
krijgen. Zijn voorspoed zal blijvend zijn, en niet als die van de gokker en de bedrieger, wier winsten
vervliegen. Zijn reputatie zal stralend en luisterrijk zijn van jaar tot jaar, want het is niet slechts
uiterlijk vertoon. Zijn thuis zal blijvend zijn, en hij zal niet van de ene plaats naar de andere hoeven te
trekken als een vogel die haar nest verlaat. En zelfs de herinnering aan hem zal blijvend zijn, want
een rechtvaardig mens wordt niet snel vergeten. Hij zal geen angst hebben dat er slechte berichten
zullen komen, en hij zal niet verschrikt zijn als ze wel komen.

Omdat zijn hart is verankerd in vast vertrouwen op God, heeft een verandering in zijn
omstandigheden maar een lichte uitwerking op hem; het geloof heeft hem sterk en standvastig
gemaakt, en daarom zal hij zelfs als het ergste bij het ergste komt, rustig en geduldig blijven
wachten op Gods heil. Zijn liefde voor God is diep en oprecht, zijn vertrouwen op God is vast en
onwankelbaar; zijn moed heeft een vast fundament en wordt gedragen door almacht. Door ervaring
is hij gevestigd geraakt, en hij is bevestigd door de jaren. Hij is geen zwervende steen, maar een zuil
in het huis van de Heere. Hij is gereed om iedere tegenstander in het gelaat te zien - een heilig hart
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geeft een dapper gelaat.

Gedurende de hele krachtmeting, tot hij de overwinning behaalt, is hij zonder vrees. Als de strijd
wankel verloopt en de uitkomst twijfelachtig is, gelooft hij toch in God en is wanhoop hem vreemd.
Genade doet hem het goede voor zijn vijanden verlangen: hoewel de natuur hem noopt te wensen
dat er recht wordt gedaan aan zijn zaak, verlangt hij er toch niet naar zichzelf op enige wijze te
wreken op hen die hem kwaad doen.

Het tiende en laatste vers doet zeer krachtig het contrast tussen de rechtvaardige en de goddeloze
uitkomen, en maakt zo de gezegende staat van de godvrezende des te opmerkelijker. De
goddelozen zullen eerst het voorbeeld van de heiligen zien tot hun eigen veroordeling, en zullen ten
slotte de blijdschap van de godvrezenden zien, ter verhoging van hun eeuwige ellende. Het kind
des toorns zal gedwongen worden de gezegende staat van de rechtvaardige te zien, al zal de
aanblik hem doen tandenknarsen. Terwijl de rechtvaardigen eeuwig zullen blijven, en hun
herinnering altijd levend zal blijven, zullen de goddeloze en zijn naam van de aardbodem gevaagd
worden. Hij wilde graag de stichter van een familie worden en in de herinnering voorüeven als een
groot mens; hij zal vergaan en zijn naam zal met hem sterven. Hoe wijd is de kloof die gaapt tussen
de rechtvaardige en de goddeloze, en hoe verschillend is hetgeen de Heere hun ten deel doet
vallen! O wat een genade om een gezegende van de Heere te zijn! Hierom zullen wij Hem van
ganser harte loven.

Overweging:

Niemand van ons vindt het een aantrekkelijke gedachte vergeten te worden, de enige manier om
dat te voorkomen is rechtvaardig te zijn voor Gods aangezicht.
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