PSALM 112:1-5

1 Hallelujah! Aleph. Welgelukzalig is de man, die den HEERE vreest; Beth. die groten lust heeft in Zijn
geboden. 2 Gimel. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde; Daleth. het geslacht der oprechten zal gezegend
worden. 3 He. In zijn huis zal have en rijkdom wezen; Vau. en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.
4 Zain. Den oprechten gaat het licht op in de duisternis; Cheth. Hij is genadig, en barmhartig, en
rechtvaardig. 5 Teth. Wel dien man, die zich ontfermt en uitleent; Jod. hij beschikt zijn zaken met

recht. Psalm 112:1-5

Volgens het slotvers van Psalm in is de vreze des Heeren het beginsel der wijsheid. Deze man is dus
begonnen wijs te zijn, en wijsheid heeft hem nu blijdschap gegeven en zijn eeuwige gelukzaligheid
verzekerd. Jehova is zo groot dat Hij moet worden gevreesd en geéerd door allen die zich in Zijn
nabijheid bevinden, en Hij is tegelijk zo oneindig goed dat de vrees wordt verzacht tot kinderlijke
liefde, en een heerlijke emotie wordt, die geenszins tot slaafsheid aanzet. Het ware zaad van de
rechtvaardigen zijn degenen die hen in hun deugden navolgen, zoals gelovigen het zaad van
Abraham zijn omdat zij zijn geloof navolgen. Dat zijn de echte helden van hun tijd, de waarlijk grote
mensen onder de zonen van Adam; hun leven is hoogstaand, en hun invloed op hun tijd is veel
groter dan je op het eerste gezicht zou denken. Het volk van oprechte, vrome, rechtvaardige

mensen wordt van eeuw tot eeuw in stand gehouden, en het blijft altijd onder de zegen van God.

De godvrezenden mogen vervolgd worden, ze zullen desondanks niet verlaten worden; de
vervloekingen van mensen kunnen hen niet beroven van de zegen van God, want de woorden van
Bileam zijn waar: ‘Dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren’. Hun kinderen staan ook onder de
speciale zorg van de hemel, en in de regel zal gemerkt worden dat zij de goddelijke zegen erven.
Eerlijkheid en oprechtheid zijn betere hoekstenen voor een eerbaar huis dan louter listigheid en
hebzucht, of zelfs talent en energie. God vrezen en oprecht wandelen is hogere adeldom dan bloed

of geboorte kan schenken.

Wijj zijn op z'n best slechts nederige kopieén van het grote origineel; toch zijn we dan kopieén, en
omdat wij dat zijn, loven wij de Heere, Die ons nieuw geschapen heeft in Christus Jezus. De

oprechte is ‘genadig’, dat wil zeggen vol vriendelijkheid jegens iedereen om hem heen; hij is niet
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zuur en grof, maar hij is voorkomend voor vrienden, vriendelijk voor de behoeftigen, vergevend
jegens de dwalenden, het goede voor iedereen zoekend. Hij is ook ‘barmhartig’, dat wil zeggen dat
hij fijngevoelig is tegenover anderen, medelijden met hen heeft, en hen zo veel mogelijk helpt in

moeilijke tijden.

Hij hoeft niet tot goedheid aangezet te worden, hij is een en al menslievendheid; het is zijn vreugde
mee te leven met de treurenden. Hij wordt ook ‘rechtvaardig’ genoemd: in al zijn transacties met
zijn medemensen gehoorzaamt hij de voorschriften van het recht, en niemand kan zeggen dat hij
die overtreedt of zijn naasten tekortdoet. Zijn rechtvaardigheid wordt echter door barmhartigheid
getemperd en door genade verzacht. Zulke mensen moeten zich in onze kerken bevinden; en ze zijn
helemaal niet zo schaars als de criticasters het voorstellen; maar tegelijk zijn ze veel schaarser dan
het aantal belijdende gelovigen ons zou kunnen doen hopen. Heere, maak dat wij allen deze

bewonderenswaardige eigenschappen bezitten.
Overweging:

Deze psalm is een lofprijzing aan God voor het zegenen van de gelovige; en de hele psalm bewijst

dat de gelovige gezegend is.
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