PSALM 107:23-32

23 Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren; 24 Die zien de werken des
HEEREN, en Zijn wonderwerken in de diepte. 25 Als Hij spreekt, zo doet Hij een stormwind opstaan,
die haar golven omhoog verheft. 26 Zij rijzen op naar den hemel; zij dalen neder tot in de afgronden;
hun ziel versmelt van angst. 27 Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt
verslonden. 28 Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, zo voerde Hij hen uit
hun angsten. 29 Hij doet den storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. 30 Dan zijn zij verblijd,
omdat zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. 31 Laat hen voor den
HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen; 32 En Hem

verhogen in de gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten Hem roemen.

Scheepvaart werd zo weinig beoefend onder de Israélieten dat zeevaarders met veel
geheimzinnigheid werden omweven en hun beroep werd bezien als iets uitzonderlijk dappers en
gevaarlijks. Verhalen van de zee vervulden aller harten met ontzag, en hij die naar Ofir of naar
Tarsen was gegaan en levend was teruggekeerd, werd als een man van naam beschouwd, een oude
zeeman naar wie je met respectvolle aandacht moest luisteren. Zij die geestelijk gesproken op volle
zee zijn geweest in een van de grote stormen die soms de ziel teisteren, weten wat deze verzen
betekenen. In deze geestelijke orkanen wordt arrogantie afgewisseld door wanhoop,
onverschilligheid door doodsstrijd! Men heeft geen hart meer voor wat dan ook, de moed is

verdwenen, de hoop is bijna gestorven.

Zo'n ervaring is even werkelijk als de deining van een letterlijke storm, en zelfs veel pijnlijken
Sommigen van ons hebben veel van die innerlijke orkanen doorstaan, en inderdaad de wondere
werken van de Heere gezien. Als God vrede brengt Is het ook vrede, de vrede Gods die alle verstand
te boven gaat. Hij kan in een oogwenk de toestand van de menselijke geest veranderen, zodat het
voor hem een absoluut wonder zal lijken dat hij zo plotseling van een orkaan in de stilte is beland. O,
dat de Heere zo moge werken in de lezer, of zijn hart nu door uitwendige moeilijkheden of innerlijke

angsten wordt gegeseld. Heere, spreek en de vrede zal onmiddellijk dagen.

Door stormen en door gunstige winden, door noodweer en mooi weer heen, brengt de grote Loods
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en Heerser der zee zeevaarders in de haven, en Zijn volk in de hemel. Hij moet de eer hebben van de
geslaagde reis van de tijd, en als wij boven voor anker zijn gegaan in de rivier des levens, zullen wij
erop toezien dat Zijn lof niet vergeten wordt. Wij zouden lang geleden al vergaan zijn als Zijn
reddende hand er niet was geweest, en onze enige hoop op het overleven van de stormen van de
toekomst is gefundeerd op Zijn wijsheid, trouw en macht. Onze hemelse haven zal weergalmen van

de kreten van dankbare vreugde wanneer wij eenmaal zijn gezegende kust bereiken.

Niet alle gelovigen hebben dezelfde diepe ervaring; maar met wijze bedoelingen, opdat ze voor Hem
aan het werk gaan, zendt de Heere sommigen van Zijn heiligen de zee van de zielenstrijd op, en daar
zien zij, anders dan anderen, de wonderen van de goddelijke genade. Varend over de diepten van
innerlijke verdorvenheid, de woeste wateren der ontbering, de stortzeeén der vervolging, en de
ruwe golven der beproeving, hebben zij God bovenal nodig, en vinden zij Hem. Wanneer een hart in
zware geestelijke stormen heeft verkeerd en ten slotte vrede heeft gevonden, zal daar de plicht en
het voorrecht uit voortvloeien van de erkenning van de genade van de Heere ten overstaan van Zijn
volk. Het is goed als dit gebeurt in de aanwezigheid van degenen die een ambt in de kerk bekleden,

en die vanwege hun ervaring het getuigenis beter naar waarde weten te schatten.
Overweging:

Als de zeeman niets anders kan dan vertrouwen op de Heere, is het ook zo met ons in de stormen
des levens. Net als de zeeman moeten wij wettige middelen gebruiken voor onze bescherming;

maar wat zijn middelen zonder de goddelijke zegen ?
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