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PRIJS HEM!

Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. Psalm 145:2

Het is voor een christen een opdracht om zijn God te loven. Om dit te kunnen doen, moeten we

door Gods genade een dankbare, blije en lovende houding vasthouden, en ons best doen deze

gemoedstoestand uit te drukken in liederen van dankbaarheid. Laten we de dag beginnen en

afsluiten met Zijn lof, en Hem de hele dag door prijzen. Als je niet dankbaar bent, is er iets mis met

je innerlijke gesteldheid. Er klopt iets niet als je God niet kunt loven. “O!” hoor ik iemand zeggen,

“zelfs in moeilijke tijden?” Ja, juist ook in de diepste moeilijkheden. Want Job zei: “De HEERE heeft

gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd!” “Maar mag ik dan nooit

verdrietig zijn?” Zeker, je mag je best verdrietig voelen, maar verheug je tegelijkertijd. Hoe dat

mogelijk is? De Heere zal het je leren! Het is een gave van Zijn genade. Blijf ook in tijden van

ontmoediging blij en vertrouw op de Heere! Hij laat het licht van Zijn aangezicht over jou schijnen,

zelfs als je gezondheid je in de steek laat. Het gaat niet goed als je hart God niet prijst. Is je hart blij,

prijs Hem dan ook met je lippen. Werk je alleen? Zing dan. Werk je samen met anderen en is zingen

niet mogelijk? Zing dan in je hart. Lofprijzing moet een vaste gewoonte zijn. Al onze daden,

gedachten en woorden moeten Hem, Die ons altijd zegent, prijzen. Je mag pas ophouden God te

loven als Hij ophoudt genadig te zijn – maar nooit eerder.
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