PRIJS HEM ELKE DAG

Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer. Psalm 66:2

H H et is niet aan jou of mij om te beslissen of we God willen prijzen of niet. Lofprijzing is iets wat
God echt verdient, en elke christen, die Zijn genade heeft ontvangen, moet God elke dag prijzen.
Het is waar dat er geen gebod is dat zegt dat we op bepaalde tijden moeten zingen en danken, maar
de wet die in ons hart is geschreven, leert ons dat het goed is om God te prijzen. Ja, het is de taak
van een christen om God te prijzen. Het is niet alleen een plezierige bezigheid, maar ook een
absolute verplichting in ons leven. Laat mensen die altijd treuren, niet denken dat zij in dit opzicht
vrij zijn van schuld of dat ze de plicht tegenover God kunnen vervullen zonder lofzangen. Ook zij
zijn door de banden van Zijn liefde verplicht om Zijn Naam te prijzen zolang zij leven. Zijn lof
behoort voortdurend in onze mond te zijn, want wij zijn gezegend opdat wij Hem zouden loven. Wie
God niet looft, draagt niet de vrucht die Hij, de Goddelijke Landman, van hem verwacht. Sta op en
zing Zijn lof! Laat bij het morgenrood je dank opklinken, en laat de ondergaande zon gevolgd
worden door je lied. Omring de aarde met je lofzang, omhul haar met een mantel van melodie; dan

zal God Zelf vanuit de hemel luisteren en je muziek als een welgevallig offer aannemen.

Gebed: Vader, geef mij een hart dat nooit ophoudt U te loven, in vreugde en in pijn. Laat mijn

lofzangen opstijgen tot U, een welriekende offerande tot Uw eer. Amen.
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