PRIJS GOD VOOR HET ANTWOORD OP JE GEBED

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart. Psalm 9:2

Lofprijzing hoort altijd bij een verhoord gebed. Is de Heere je goedgezind geweest en heeft Hij
geluisterd naar je smeekbeden? Prijs Hem dan zolang je leeft. Weiger Hem geen loflied, Hij die je
gebed verhoord heeft en je het verlangen van je hart gegeven heeft. Zwijgen over Gods goedheid is
hetzelfde als ondankbaar zijn. Als je vergeet God te loven, onthoud je jezelf iets goeds; want
lofprijzing is, net als gebed, een geweldige manier om het geestelijke leven te laten groeien. Het
helpt onze lasten te verlichten, wakkert onze hoop aan en versterkt ons geloof. God prijzen voor
ontvangen genade is ook een manier om onze medemensen te zegenen. Anderen die in soortgelijke
omstandigheden hebben verkeerd, zullen troost vinden in onze woorden: “ Maak de HEERE met mij
groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen!” Zwakke harten zullen nieuwe kracht ontvangen, en
verslagen heiligen zullen worden opgericht wanneer zij luisteren naar onze liederen van verlossing.
Hun twijfels en angsten zullen verdwijnen, terwijl wij elkaar bemoedigen en onderwijzen met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ook zij zullen “zingen van de wegen van de HEERE” als
zij ons Zijn heilige Naam horen loven. Lofprijzing is de meest hemelse van alle christelijke plichten.
De engelen bidden niet, maar loven God dag en nacht; en de verlosten, gekleed in witte gewaden
met palmbladeren in hun handen, raken nooit moe van het zingen van het nieuwe lied: “Waardig is

het Lam.”

Gebed: Heere, geef dat ik U met vreugde zal loven, dat mijn lofzang een getuigenis mag zijn van Uw
liefde en trouw. Help mij om te volharden in aanbidding, dag en nacht, zoals de hemelse engelen en
de verlosten dat doen, zodat mijn gezang met dat van hun mag samenvloeiien en mag opgaan tot

Uw troon. Amen.
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