PRIJS DE HEERE!

Hij is vol van waarheid. Zijn beloften zijn waar, niet één is onvervuld. Ik wil niemand anders dan
Hem. In het leven is Hij mijn leven, en in de dood zal Hij de dood des doods zijn; in armoede is
Christus mijn rijkdom; in ziekte maakt Hij mijn bed op; in de duisternis is Hij mijn ster, en als het
licht schijnt is Hij mijn zon; Hij is het manna van het kamp in de woestijn, en Hij zal het nieuwe
koren zijn van de schare, wanneer zij in Kanaidn komen. Jezus is voor mij alle genade en geen toorn,
alle waarheid en geen leugen; en van waarheid en genade is Hij vol, oneindig vol. Mijn ziel, prijs deze

dag met uit alle macht "de Eniggeborene."
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