PERSOONLIJKE OMGANG MET GOD

En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent de
HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE.
Jer.31:34

Waarlijk, wat wij ook anders niet kennen, wij kennen de HEERE. Deze dag ervaren wij de waarheid
van deze belofte en het is geen kleine. De minst gelovige onder ons kent God in Christus Jezus. Niet
zo volkomen als wij dat wensen, maar toch kennen wij de HEERE waarlijk en werkelijk. Wij kennen
niet slechts leerstellingen aangaande Hem, maar wij kennen HEM. Hij is onze Vader en onze Vriend.
Wijj zijn met Hem persoonlijk bekend. Wij kunnen zeggen: "Mijn Heere, en mijn God”. Wij staan met
Hem op voet van een nauwe gemeenschap, en wij brengen menige gelukkige tijd door in Zijn heilig
gezelschap. Wijj zijn geen vreemden meer voor onze God, maar het geheim van de HEERE is bij ons.
Dit is meer dan de natuur ons zou hebben kunnen leren. Vlees en bloed hebben God niet aan ons
geopenbaard. Christus Jezus heeft de Vader aan ons hart bekend gemaakt. Als dan de HEERE zelf
ons Hem heeft leren kennen, is dit niet de bron van alle zaligmakende kennis? God te kennen is het
eeuwige leven. Zodra wij komen tot het kennen van God, hebben wij het blijk ervan, dat wij zijn

opgewekt tot een nieuw leven. O, mijn ziel, verheug u in deze kennis, en prijs uw God heel deze dag!
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