PERSOONLLIKE BEVINDING

Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door de

gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Lukas 8:39

Dit verhaal laat op schone wijze zien dat onze Heere Jezus niet tevergeefs gestorven is. Zijn dood
was opofferend; Hij stierf plaatsbekledend, want de dood was de straf op onze zonden en Zijn
plaatsbekleding werd door God aanvaard. Hij heeft degenen voor wie Hij Zijn ziel tot een
schuldoffer gesteld heeft, behouden. Door Zijn dood werd Hij de graankorrel die veel vrucht
voortbracht. Door Zijn sterven bracht Jezus veel kinderen voort. Hij kan zeggen: ‘Zie Mij en de
kinderen die Gij Mij gegeven hebt.” Hoor nu wat deze kinderen moeten vertellen. Zij moeten het
verhaal vertellen van persoonlijke bevinding. ‘Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen
u God gedaan heeft.” Niet wat u geloofd hebt, maar wat u ervaren hebt; wat u echt persoonlijk hebt
meegemaakt; niet de grote dingen waarover u gelezen hebt, maar de grote dingen die God voor u
gedaan heeft; niet alleen wat u in de gemeente hebt zien gebeuren, en hoe grote zondaren zich tot
God bekeerd hebben, maar wat de Heere voor u gedaan heeft. En geloof mij, er is nooit een

boeiender verhaal dan het verhaal dat iemand over zichzelf vertelt.
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