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VOLMAAKT?

Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. 1 Korinthe 10:12

Ik ben al meer dan vijfenzestig jaar christen. Lang geleden ging ik op een dag naar een kerk in

Londen. Daar hoorde ik eerst het verdrietige nieuws dat ik een zondaar was en zonder Jezus

verloren zou gaan. Maar daarna hoorde ik ook het mooie nieuws: dat de Heere Jezus Christus mij

kon redden! Toen heb ik mij van mijn zonden afgekeerd en geleerd op Hem te vertrouwen, omdat

Hij voor mij stierf aan het kruis. Vanaf dat moment werd ik vergeven en gered. En daar heb ik nog

nooit spijt van gehad! Ongeveer vijftig jaar geleden begon ik met preken uit de Bijbel. Misschien

denk je dat ik er heel goed in ben, maar dat valt best mee. Toch zie ik het nog altijd als een groot

voorrecht dat ik Gods Woord mocht doorgeven. Jij was nog niet geboren toen ik tot geloof kwam –

en je ouders ook niet! Misschien denk je nu: “Hij is al zo lang christen en hij vertelt altijd over God,

dus hij zal vast geen problemen meer hebben met verkeerde dingen of met verleiding.” Maar dat

klopt niet. Ook ik moet nog iedere dag oppassen. Iedereen moet dat, zolang we hier op aarde leven.

De prediker Spurgeon vertelde daar eens een verhaal over. Een vriend van hem kwam op de markt

een diaken tegen, een man die in een kerk leiding gaf. "Die diaken zei tegen hem: 'Zou je mij

honderd pond willen lenen?' Dat was toen heel veel geld. Omgerekend naar nu is dat ongeveer

14.000 euro." De vriend wilde bijna meteen ja zeggen, omdat hij hem kende en wist dat hij diaken

was. Maar toen zei de man: “Maak je geen zorgen. Je kunt mij volkomen vertrouwen. Ik ben al zolang

christen dat ik niet meer in de verleiding kom. Jonge mensen misschien wel, maar ik niet meer. Daar

ben ik voorbij.” Wat denk jij dat de vriend toen deed? Hij zei: “Niet meer in verleiding komen? Dan

zou ik je nog geen tien cent lenen!” De diaken keek verbaasd en vroeg: “Waarom niet?” En de vriend

antwoordde: “Omdat ik iemand die zegt dat hij nooit meer in de verleiding komt, niet vertrouw.” Hij

had gelijk. Binnen een maand zat de diaken in de gevangenis, omdat hij toch in zonde gevallen was.

Hij had te veel op zichzelf vertrouwd en niet op de Heere. In de Bijbel staat: “Wie denkt te staan, laat

hij oppassen dat hij niet valt” (1 Korintiërs 10:12). Daarom moeten we ons elke dag opnieuw aan Jezus

toevertrouwen. Zolang we leven, komen er verleidingen. Alleen met Gods hulp kunnen we staande

blijven.
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