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PAS OP VOOR ZONDE

Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus

Christus, onzen Heere. ROMEINEN 6:2

Deze strekking is in elk geval dezelfde, "het loon van de zonde is de dood" overal en voor iedereen.

Het is niet alleen te zien aan het lichaam, maar het is ook waar u het niet kunt zien. Ik kan u

misschien laten schrikken als ik zeg dat het loon van de zonde de dood is, zelfs bij de mens die het

eeuwige leven heeft. Zonde heeft hetzelfde dodelijke karakter voor de ene als voor de andere, alleen

is er een tegengif gevonden. U, mijn christelijke broeder of zuster, kunt niet in zonde vallen zonder

dat het vergif voor u is, evenals voor iemand anders; in feite is het voor u duidelijker vergif dan voor

degenen die erin zijn volhard. Als u zondigt, vernietigt het uw vreugde, uw kracht in gebed, uw

vertrouwen in God. Als u avonden in lichtzinnigheid met wereldlingen hebt doorgebracht, hebt u de

dempende invloed van hun samenleving gevoeld. Hoe zit het met uw gebeden s'nachts? U kunt zo

niet tot God naderen. De werking van de zonde op uw geest is het meest schadelijk voor uw

gemeenschap met de Heere. U bent als een mens die een schadelijk medicijn heeft ingenomen,

wiens dampen de hersenen verdoven en het hart in slaap brengen. Als u, als kind van God, in een

van de zonden valt die zo gemakkelijk bezit van u neemt, weet ik zeker dat u zult ontdekken dat die

zonden u weerhouden om u geestelijk te laten bloeien of uw geloof te vergroten; ze zullen u kwaad

doen, alleen maar kwaad, en dat steeds maar weer.
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