OVERWINNING

In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16:33

U bent in oorlog en het kan zijn dat de vijand u zwaar belaagt, zodat u bijna bent gevallen. Het is nog
een wonder dat u de strijd niet de rug hebt toegekeerd, want u bent vaak bang geweest dat u zou
moeten vluchten als een lafaard. Wees toch niet bevreesd, uw Meester was meer dan een
overwinnaar, en dat zult u ook zijn. De dag nadert waarop u met minder pracht dan Hij, maar wel
net zo groots, door die gezegende poorten zult gaan. De engelen zullen u ontmoeten in de stroom
wanneer u sterft, en als uw bloed verkoelt door de koude stroom, zal uw hart verwarmd worden
door een andere stroom, een stroom van licht en warmte door de grote fontein van alle vreugde. U
zult staan aan de overkant van de Doodsjordaan en de engelen zullen u ontmoeten, gekleed in
smetteloze klederen. Zij zullen u begeleiden op de heuvel vol licht en zullen zingen tot lof van Jezus
en u begroeten als een trofee van Zijn macht. Wanneer u de hemelpoorten binnengaat, zult u
Christus, uw Meester, ontmoeten, en Hij zal tot u zeggen: “Goed gedaan, gij goede en getrouwe
dienstknecht, kom binnen in de vreugde uws Heeren.” Dan zult u ervaren dat u deelt in Zijn
overwinning, zoals u ook eens deelde in Zijn strijd en Zijn oorlog. Vecht door, christen, uw
glorierijke Aanvoerder heeft een grote overwinning behaald. Een vlag die nooit bevlekt is

geweest met de nederlaag, hoewel hij vaak gedoopt werd in het bloed van de gevallenen.
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