OVERWINNING DOOR JEZUS

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. ROMEINEN 8:37

Ben je hulpeloos? Dit is de dag waarop God zal komen om je te verlossen. Heb je kracht nodig om de
ketenen van de zonde te doorbreken? Heb je kracht nodig om je te bekeren? Heb je hulp nodig om
je hulpbehoevendheid te voelen? Heb je alles nodig? Ik ken mensen die Christus vertrouwen voor de
vergeving van hun zonden, maar hun grootste zorg is hoe ze kunnen groeien in heiligheid. Ik
verheug mij over zoekers in wie dit de belangrijkste gedachte is; niet zozeer om aan de straf te
ontkomen als wel om toekomstige zonde te vermijden. Welnu, als je vecht tegen het kwaad in de
naam van Jezus Christus, laat je dan niet ontmoedigen; het zal je lukken, want het is de dag van de
verlossing want er staat geschreven: "en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig
maken van hun zonden." Spreek ik een dronkaard aan? Heeft de bedwelmende beker een vreemde
fascinatie voor je en ben je weer gaan drinken nadat je jezelf er vaak voor verafschuwd had? Je hoeft
er niet langer een slaaf van te zijn, want dit is de dag van verlossing van die zonde: door geloof in
Christus zul je uit die dodelijke valstrik verlost worden. Of ben je verzocht tot een andere grove
onrechtvaardigheid die je betoverd houdt? Richt een bepaalde ondeugd zijn basilisk ogen op je en
betovert het je zodat je jezelf niet meer kunt bedwingen? Verheug je dan, want dit is de dag van de
redding van die zonde. Noch de heilige noch de zondaar hoeft gebukt te gaan onder de macht van
welke zonde dan ook, want in Christus Jezus' naam kunnen we de macht van het kwaad

overwinnen.
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