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OVERWINNING DOOR CHRISTUS

Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd. Psalm 24:8

Onze God is wonderlijk en heerlijk in de ogen van Zijn volk, omdat Hij grote daden

verricht—voor hen, in hen en door hen. Als jij gered bent, kun je God niet anders dan aanbidden

vanwege de overwinningen in je hart. De pijlen van natuurlijke haat zijn gebroken, de wapens van

rebellie vernietigd. Welke wonderlijke overwinningen heeft genade al behaald in jouw gebroken

hart! Hoe prachtig schittert Jezus wanneer jouw wil wordt veranderd en de zonde haar troon

verliest! Zelfs de zwakheden die nog overblijven, zullen zeker overwonnen worden. Elke verleiding,

twijfel en angst zal volledig verdwijnen. In het vreedzame Salem van je hart klinkt de Naam van

Jezus verheven boven alle gelijkenis. Hij heeft je liefde gewonnen en blijft je trouw. Vanuit die

zekerheid mag je ook ook uitzien naar toekomstige overwinningen, want je bent meer dan

overwinnaar door Hem die jou liefheeft. Met geloof, toewijding en heiligheid zul je de duisternis in

deze wereld overwinnen. Je zult zondaars naar Jezus leiden, valse dwalingen ontkrachten en zelfs

naties veranderen, want God is met jou en niemand kan je tegenhouden. Kom, christenstrijder, zing

je lied van overwinning en bereid je voor op de strijd van morgen. Hij die in jou woont, is sterker dan

wie in de wereld is.
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