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OVERVLOEDIGE GENADE

Mijn genade is voor u genoeg. 2 Korinthe 12:9

We zouden de troost van Gods genade nooit zo diep hebben leren kennen als geen van Zijn

kinderen ooit armoede of beproevingen had meegemaakt. Denk maar aan de zwerver zonder plek

om zijn hoofd neer te leggen, die tóch zegt: “Ik blijf de Heere vertrouwen.” Of aan de arme die

nauwelijks genoeg heeft om van te leven, maar zich toch verblijdt in Jezus. Of aan de weduwe die,

ondanks haar diepe verdriet, zich in geloof aan Christus vasthoudt. Wat een eer is dat voor het

Evangelie! Juist in tijden van armoede en moeite wordt Gods genade zichtbaar en groot. Gelovigen

blijven staande, ondanks pijn en ontmoediging, omdat ze geloven dat God alles ten goede keert.

Zelfs dat wat kwaad lijkt, verandert Hij uiteindelijk in een zegen. Hun zekerheid is: óf God geeft op

Zijn tijd uitkomst, óf Hij geeft kracht en steun zolang het nodig is. Dat geduld en vertrouwen laten

de kracht van Zijn genade zien. Onthoud daarom: wie God wil eren, zal ook beproevingen

meemaken. Zonder strijd is er immers geen overwinning. Dus als jouw weg vol moeilijkheden is,

raak niet ontmoedigd, maar zie er iets groots in. Juist daardoor krijg jij de kans om Gods

algenoegzame genade duidelijk te laten stralen. En denk nooit dat Hij je zal loslaten. Verwerp die

gedachte onmiddellijk. De God die je tot nu toe trouw en genoegzaam heeft geleid, is dezelfde die je

tot het einde toe zal dragen.
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