Overdenking

Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij degenen, die verzocht worden, te
hulp komen. Hebreeén 2:18

Misschien verkeert ge juist nu in grote moeite. Ge zijt toegenomen in genade, maar uw
moeilijkheden zijn ook toegenomen. Ge voelt dat ge iemand nodig hebt aan wie ge uw
moeilijkheden kunt vertellen. Uw moeilijkheid komt zeer waarschijnlijk voort uit uw afwezigheid
van uw Heere. Laat ik u eraan herinneren dat ge In dit opzicht heel ved lijkt op de Israélietenin de
woestijn, toen Mozes gedurende veertig dagen van hen weg geweest was. Zij gingen tot de
hogepriester en ge herinnert u wat zij zeiden en wat hij deed. Aaron was nooit zonder zijn grote
leidsman (Mozes) geweest, daarom was hij tijdens zijn afwezigheid jammerlijk in gebreke en leidde
hij het volk bij het maken en het aanbidden van het gouden kalf.

Hoeved anders zal het zijn voor u die treurt over het verlies van het licht van het aangezicht van uw
Heere, als gij gaat tot onze grote Hogepriester, de Heere Jezus Christus. Ik bied u deze zeer
vertroostende overdenking aan. In het lijden zult ge ongetwijfeld iets vinden dat verwant is aan dat
van uzelf En in het hart van Jezus zult ge zeer zeker een diepe bron van goddelijk medelijden
ontdekken, zodat ge niet behoeft te aarzelen om tot Hem te gaan, of eraan te twijfelen, dat Zijn
liefhebbend hart zal overvlioeien van medelijden met u, welke uw beproeving ook mag zijn.
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