
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

OVERDENK DE SCHRIFTEN

Hebt u niet gelezen? … dan had u geweten had wat het betekent. Mattheüs 12:3, 7

Sls je echt wilt begrijpen wat je in de Bijbel leest, dan moet je er rustig over nadenken. Sommige

gedeelten zijn eenvoudig – alsof het ondiepe plekken zijn waar lammetjes zorgeloos kunnen

rondlopen. Maar er zijn ook diepe stukken waar je, als je er onbedachtzaamheid induikt, eerder zou

verdrinken dan zwemmen. En weet je, dat is met opzet zo. God heeft sommige teksten juist zo

opgebouwd om ons uit te dagen tot nadenken en meditatie. Het is niet bedoeld om de betekenis

voor wie oprecht zoekt verborgen te houden, maar om je hart en geest actief te laten zoeken. Want

vaak is dat zoeken zelf al een zegen – het doet je hart meer goed dan de kennis alleen. Door te

mediteren en zorgvuldig na te denken, train je je innerlijk en word je klaargemaakt om nog dieper

inzicht en grotere waarheden te ontvangen. We hebben het nodig om te mediteren. Het Woord van

God is juist het meest kostbaar wanneer je eruit leeft. Misschien kun je het je zo voorstellen: leef in

het Woord zoals een eekhoorn in een boom leeft. Spring van tak naar tak, vind er je rust, je voedsel,

je thuis. Laat het je alles in alles worden. Dan zul je merken dat het je voedt als brood, geneest als

medicijn, verrijkt als een schat, en je kracht geeft als een wapen. Het wordt je rustplaats én je

vreugde. Moge de Heilige Geest jou zo leiden, dat Gods Woord steeds kostbaarder voor je ziel

wordt.
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