
 

Ouders, onderwijs uw kinderen!

En zij brachten kinderkens tot Hem opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften
degenen die hen tot Hem brachten. Markus 10:13

Ouders zondigen wanneer ze de godsdienst weglaten uit de opvoeding van hun kinderen. Misschien
is de gedachte dat hun kinderen niet bekeerd kunnen worden zolang ze nog kind zijn, en dus vinden
ze het niet zo belangrijk waar ze op jonge leeftijd naar school gaan. Maar zo is het niet. Veel ouders
vergeten dit zelfs als hun meisjes en hun jongens van school komen. Ze sturen hen naar plaatsen die
bedorven zijn door alle mogelijke zedelijke en geestelijke gevaren, en denken dat ze daar een
eersterangs opleiding kunnen voltooien. Wat heb ik vaak zo’n voltooide opleiding gezien en die
heeft jonge mensen voortgebracht die door de wol geverfde losbollen zijn, en jonge vrouwen die
niet meer zijn dan flirts. Wat we zaaien, oogsten we. We moeten hopen dat onze kinderen de Heere
zullen kennen. We moeten vanaf het begin de Naam van Jezus vlechten in hun abc. Laat ze hun
eerste lesjes maar lezen uit de Bijbel. Het valt op dat er geen boek is waaruit de kinderen zo snel
leren lezen als uit het Nieuwe Testament: het Boek heeft iets bekoorlijks, dat de geest van het kind
aantrekt. Maar o, laten we als ouders er nooit schuldig aan staan dat we de godsdienstige opvoeding
van onze kinderen vergeten! Als we dat doen, kunnen we schuldig staan aan het bloed van hun ziel.
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