OUDERE GELOVIGEN

Oude en zachtmoedige gelovigen hebben zo'n zoete smaak van Christus in zich, dat hun spreken
zoet en verfrissend is voor diegene die er behagen in schept te horen over de heerlijkheden van de
verlossende liefde. Zij hebben het anker beproefd in het uur van de storm, zij hebben de
wapenrusting beproefd op de dag van de strijd, zij hebben de schaduw van de grote rots beproefd in
de brandende zon van het vermoeide land; daarom spreken zij over die dingen, en over Hem Die dit
alles voor hen is. Wij moeten in dezelfde wateren duiken als wij dezelfde parels naar boven willen

brengen.
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