OPVOEDINGSLLN

Want David, als hij in zijn tijd (voor zijn geslacht) de raad Gods gediend had, is

ontslapen. Handelingen 13:36a (King Jamesvertaling)

De man die zich niet laat vangen door elke nieuwe gangbare opinie maar stevig blijft staan op het
fundament van de waarheid van God, dient zijn geslacht het best. Maar zij die zich in slavernij willen
begeven, moeten dat maar doen door de eigen generatie te dienen als een slaaf. Weet u wat zo'n
houding tot gevolg heeft? Als een jongeman zich een nieuwe stijl heeft aangemeten en de
tegenwoordige wereld is gaan dienen, zal hij algauw zichzelf gaan tegenspreken, want ook voor
onze tijd geldt: ,Altijd leren en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.” Maar als u
biddend begint met Gods Woord, zal uw getuigenis hetzelfde zijn als aan het begin. Maar het is een
slechte zaak voor een dienaar van Christus om meningen naar voren te brengen en die vervolgens
weer terug te moeten nemen. Zo diende David de raad Gods voor zijn eigen geslacht zeker niet. Hij
was meester van zijn tijd, en niet de slaaf ervan. Het is niet passend als wij gaan kruipen voor de

geest van de eeuw of het stof likken waarop "moderne denkers” hebben verkozen te treden.
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