
 

Opnieuw zal ik hierom gevraagd worden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

 Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit
voor hen te doen. Ezechiël 36 vers 37

Het gebed is de voorloper van de genade. Sla de bladzijde van de kerkgeschiedenis op en je zult
zien, dat er alleen op het gebed grote genade over deze wereld werd uitgestort. Genade wordt
uitgestort na ernstig smeekgebed. Dit zal ook jouw persoonlijke ervaring zijn. God heeft je vaak
ongevraagd Zijn goedheid en gunst geschonken, maar grote genade wordt altijd vooraf gegaan door
ernstig en volhardend gebed. Toen je voor het eerst vrede vond door het bloed van het kruis, was
het toen niet op jouw vurig gebed? Op het gebed wil God twijfels wegnemen en bevrijden van
verdriet. De verzekering volgt op het gebed. Op een ander moment mocht je geweldige blijdschap
ervaren. Maar was dit ook niet als antwoord op je gebed? God heeft je gered uit je noden en Hij
heeft je krachtig geholpen in dreigende gevaren. Maar moest je toen niet zeggen: ‘Ik heb de
HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en uit al wat ik vreesde, gered (Psalm 34)’? Het
gebed is de voorbode van zegen. Het gebed gaat voor de zegen uit, het is de schaduw van de zegen.
Als het zonlicht van Gods ontferming opgaat, werpt het een schaduw van gebed op de aarde neer.
Als wij volharden in het gebed, zijn onze smeekbeden de schaduwen van de genade. Het gebed staat
in een heel nauw verband met de zegen, om ons de waarde ervan te laten zien. Als we de
zegeningen zouden ontvangen zonder erom te vragen, zouden we denken dat het normaal is. Maar
het gebed maakt de genadegaven voor ons dierbaarder dan diamanten. De dingen waarom wij
vragen zijn kostbaar, maar wij waarderen ze niet op de juiste waarde, voordat we er heel ernstig
naar gezocht hebben.
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