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OPERATIE TOT GENEZING

Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij

heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Hosea 6: 1

Het is de gewoonte van de HEERE om eerst te verwonden voordat Hij geneest. Dit is de eerlijke

liefde van Zijn hart en de betrouwbare werking van Zijn hand. Hij verwondt ook voordat Hij

verbindt, omdat het anders een onzeker werk zou zijn. De wet komt voor het Evangelie, het besef

van nood gaat voor verlossing. Is de lezer nu onder de overtuigende, verpletterende hand van de

Geest? Heb je weer de geest van slavernij ontvangen die angst inboezemt? Dan is dit een heilige

voorbereiding op ware genezing en verbinding door het Evangelie. Wanhoop niet, beste lezer, maar

kom met al je gekneusde wonden, blauwe plekken en zwellende zweren naar de HEERE. Hij alleen

kan genezen, en dat doet Hij zo graag! Het is het liefste werk van de HEERE om gebroken harten te

verbinden, en daar is Hij het beste in. Maar wacht niet, keer onmiddellijk terug naar de HEERE van

Wie je bent gekomen. Laten we Hem onze kloppende wonden tonen en Hem vragen om Zijn eigen

werk te erkennen en te voltooien. Zal een chirurg een incisie maken en zijn patiënt laten

doodbloeden? Zal de HEERE je oude huis afbreken en weigeren om een beter huis te willen

bouwen? Zal Hij moedwillig arme bezorgde zielen in de ellende storten? Dat is verre van hoe U bent

HEERE!
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