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OPENB. 11:19‭ - DE ARK VAN ZIJN VERBOND

En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel;
en er werden bliksem en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel. Openb. 11:19

Het mag niet gemakkelijk wezen het verband van de tekst aan te wijzen; op zichzelf genomen is hij
echter zeer bijzonder leerrijk.

Er is in God zeer veel, dat wij niet kunnen zien: de tempel van God in de hemel is voor ons nog
enigermate gesloten.

Het is nodig, dat de Heilige Geest hem voor ons opent.

Jezus heeft de voorhang gescheurd en aldus niet slechts het heilige geopend, maar ook het heilige
der heiligen en toch is het vanwege onze blindheid nodig, dat het nog verder geopend wordt, zodat
er de schatten van worden gezien.

En zijn zielen, die ook thans de verborgenheid des Heeren zien en in een zekere mate kunnen wij dit
ook reeds hier beneden.

Een van de voornaamste dingen, die in de hemelse tempel gezien, worden, is de ark van het
verbond Gods. Dit betekent, dat het verbond altijd in Gods hart en gedachten is en dat zijne heiligste
en meest verborgene bedoelingen met dat verbond in verband staan.

I. Het verbond is altijd nabij God. "De ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel."

Wat ook mag gebeuren, het verbond staat vast.



Het Spurgeon Archief

Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken
Pagina: 2

© Het Spurgeon Archief | Anno Domini 2024

Pagina: 2

Of wij het zien of niet, het verbond is in zijn plaats, nabij God.

Het verbond van de genade is altijd hetzelfde, want-

1. De God, die het heeft gemaakt, verandert niet.

2. De Christus, die er de Borg en het Wezen van is, verandert niet.

3. De liefde, die het in het aanzijn riep, verandert niet.

4. De beginselen, waarop het rust, veranderen niet.

5. De beloften, die er in vervat zijn, veranderen niet en het beste van alles: -

6. De verbindende kracht van het verbond verandert niet. Het is en het moet altijd zijn, waar God het
in de beginne geplaatst heeft.

II. Het verbond wordt gezien door de heiligen. "De ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel."

Wij zien ten dele en zalig zijn wij, als wij het verbond zien.

Wij zien het, als wij:

1. Door het geloof in Jezus ons verbonds-Hoofd zien

2. Door het onderwijs, dat wij hebben ontvangen het plan van de genade begrijpen.

3. Door vertrouwen steunen op de trouw van de Heere en op de beloften, die Hij in zijn verbond
heeft geschonken.

4. Door het gebed pleiten op het verbond.

5. Door ervaring tot het inzicht komen, dat de verbondsliefde als een zilveren draad door alle de
beschikkingen van de voorzienigheid heengaat.

6. Door, bij onze komst in de hemel, een terugblik te werpen en alle de handelingen van onze
getrouwen verbonds-God te zien.

III. Het verbond bevat veel, dat bezienswaardig is.

De ark van het verbond kan ons dienen tot symbool.

In de ark typisch en in het verbond wezenlijk, zien wij

1. God, wonende onder de mensen: gelijk de ark in de tabernakel, in het midden van het leger.

2. God verzoend en gemeenschap oefenende met de mensen op het verzoendeksel.

3. De wet vervuld in Christus: de twee tafels in de ark.

4. Het koninkrijk gevestigd en in Hem bloeiende: Aärons staf.
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5. De voorziening gemaakt voor de woestijn: want in de ark was het gouden kruikje met manna
gelegd.

6. Het heelal verenigd om de bedoelingen van het verbond tot stand te brengen, gelijk afgebeeld
werd door de cherubim op het verzoendeksel.

IV. Het verbond omgeven door ontzagwekkende dingen. "Er werden bliksems en stemmen en
donderslagen," enz. Het wordt vergezeld van

1. De goedkeuring van Gods macht-bevestiging.

2. De ondersteuning van de eeuwige macht-vervulling.

3. De bewegingen van de geestelijke kracht-toepassing van de genade.

4. De verschrikkingen van de eeuwige wet-de tegenstanders omver werpende. Bestudeer het
verbond van de genade. Vlucht tot Jezus, die er de Borg van is.
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