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OPEN MIJN OGEN

En bun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. Lukas 24:16

De discipelen hadden zo vaak Zijn stem gehoord en ze hadden nog maar kort daarvoor dat lijdende
gezicht gezien, dat het vreemd is dat zij Hem niet herkenden. Maar is dat ook niet bij ons het geval?
We hebben de laatste tijd Jezus niet gezien. We zijn aan Zijn tafel geweest, maar we hebben Hem
daar niet ontmoet. We verkeren vandaag in grote moeilijkheden en hoewel Hij duidelijk zegt: ‘Ik ben
het, vrees niet’, kunt u Hem toch niet onderscheiden. Dierbaar kind van God, is het zo met u gesteld?
Alleen door het geloof kunnen we Jezus zien. Laat het ons gebed zijn: ‘Heere, open mijn ogen, opdat
ik mag zien dat de Heiland met mij is." Schep moed, christen, wees niet ontmoedigd alsof uw
geestelijke vijanden nooit vernietigd zouden kunnen worden; u bent het eigendom van Christus en
de zonde heeft geen recht op u. U bent in staat hen te overwinnen — niet in uw eigen kracht — de
zwakste vijand zou nog te sterk voor u zijn; maar u kunt en zal hen overwinnen door het bloed van
het Lam. Vraag niet: ‘Hoe kom ik van ze af, want zij zijn groter en machtiger dan ik’, maar ga om
kracht bij de Sterke, wacht nederig op God en de machtige God van Jakob zal u zeker te hulp
komen en door Zijn genade zult u het lied van overwinning zingen.
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