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OPEN DE DEUR VOOR JEZUS

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem

binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Openbaringen 3:20

Wat wil je eigenlijk het meest? Denk je vaak aan de dingen van de hemel? Wil je de diepe,

eeuwige liefde van God echt ervaren? Wil je de vrijheid ondervinden die ontstaat door een hechte

relatie met Hem? Wil je de hoogte en diepte, de lengte en breedte van die liefde leren kennen? Dan

moet je dichter bij Jezus komen. Het is belangrijk dat je een duidelijk beeld krijgt van hoe kostbaar

en volmaakt Hij is. Leer Hem kennen in alles wat Hij doet en gedaan heeft, in Zijn ambten, en vooral

in Wie Hij werkelijk is. Wie Christus echt kent, ontvangt de zalving van de Heilige Geest, die hem

openbaart wat God wil. Open de deur van je hart; Hij klopt daar al een tijd. Doe die deur wijd open!

Hij komt met de liefde waar je zo naar verlangt, met vreugde die je met je vermoeide en verslagen

geest niet kunt vinden. Hij brengt de vrede die je nu mist en zal je opvrolijken. Dan zul je geen last

meer hebben van zorgen; je zult alleen nog die overweldigende, Goddelijke liefde ervaren. Open je

hart voor Hem, verdrijf alles wat Hem tegenhoudt, geef Hem de sleutels van je ziel, en Hij zal voor

altijd in je blijven wonen. Wat is het toch een wonder dat de heilige God in een mens zoals jij en ik

wil wonen!
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