OP REIS DOOR HET LEVEN

HEERE, maak mij Uw wegen bekend. Psalm25:4%]

Spurgeons preken zaten vol met voorbeelden uit het dagelijks leven. Door op deze manier uit de
Bijbel te onderwijzen, deed hij hetzelfde wat de Heere Jezus Christus ook deed. De mensen tot wie
Jezus sprak zagen bijvoorbeeld vaak schapen en herders, dus sprak Hij over die schapen en herders.
Kun je iets bedenken wat Hij over schapen zou kunnen hebben verteld? Hij vertelde eens een
gelijkenis over een schaap, en wat was dat schaap? Het was verdwaald! Hij zei dat Zijn luisteraars op
een bepaalde manier als schapen waren en dat Hij de goede Herder van Zijn kudde was. Mensen
wisten ook wat bruiloften waren, dus vertelde Jezus een gelijkenis over een bruiloftsfeest en over
een man die daarheen ging maar iets miste. Het was een bruiloftskleed! Jezus sprak over veel
andere bekende onderwerpen en gebeurtenissen waar zijn luisteraars veel over wisten. Kun jij er

nog meer bedenken?

In de tijd dat Spurgeon in Londen woonde en werkte was het, net als nu, een drukke stad. De
straten waren vol verkeer. Als je ergens heen had willen reizen en je had geen eigen vervoer, hoe
zou je dat dan gedaan hebben? Nou, als je genoeg geld had, kon je met de taxi reizen en als je wat
armer was, kon je met de bus gaan. In die tijd werden taxi's en bussen natuurlijk getrokken door
paarden. Tegenwoordig rijden ze nog maar op een paar plaatsen, zoals Blackpool en Sheffield. Ja, je

kon ook met de tram reizen.

Trams reden op rails zoals een trein, alleen reden trams in de stad door de straat. Spurgeon gaf het
volgende voorbeeld. Hij legde uit dat als de trambestuurder op de rails vertrok, hij rechtdoor ging.
Als hij de hele route voor zich kon zien, zou hij karren en auto's en bussen en mensen zien die zijn
weg versperden, en dan zou hij kunnen zeggen: 'Tk kom nooit aan het einde van de rit met al die
obstakels op de rails!". Maar zo denkt hij niet. Hij rijdt gewoon door en als hij iets op zijn weg ziet,
blaast hij op zijn fluitje, het voertuig voor hem zal van de rails rijden en hij zal zijn bestemming

bereiken.

Vervolgens legde hij uit dat het in het christelijk leven net zo is. Er zijn zoveel obstakels tussen ons

en de hemel dat we bang en wanhopig zouden worden als we erover nadachten. Maar het enige wat
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we moeten doen is gewoon rechtdoor blijven gaan met de Heere. En als er iets in de weg staat,
moeten we op het fluitje van het gebed blazen en de Heere vragen ons te helpen. Als we dat doen,
komen we veilig in de hemel. Hoewel de psalmist David niets van trams wist, wist hij veel over
reizen door het leven met de Heere. Hij schreef: 'HEERE, maak mij Uw wegen bekend, daleth leer

mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik
de hele dag' (Psalm 25:4-5)

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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