ONZE ZWAKHEID ERKENNEN

Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12:9

Een belangrijke eigenschap om God succesvol te dienen en Zijn werk goed te doen, is het besef
hoe zwak je bent. Als een strijder van God de strijd aangaat en denkt dat hij het wel alleen kan, en
zegt: “Ik weet dat ik zal winnen; mijn eigen kracht en mijn zwaard brengen mij de overwinning,” dan
is de nederlaag niet ver weg. God gaat niet met iemand mee die alleen op zijn eigen kracht
voortgaat. Wie God dient, moet Hem dienen op Zijn manier en met Zijn kracht, anders zal Hij die
dienst nooit accepteren. Wat de mens zonder Goddelijke hulp tot stand brengt, kan door God nooit
worden aanvaard. De vruchten van de aarde wijst Hij af; Hij verzamelt alleen het graan waarvan het
zaad uit de hemel is gekomen, door genade is bewaterd en gerijpt onder de zon van Zijn liefde. God
zal alles wat van jou is wegdoen, voordat Hij Zijn eigen schat in jou legt.

De rivier van God is vol water, maar geen druppel ervan ontspringt aan aardse bronnen. In Zijn
strijd wil God niets gebruiken dan de kracht die Hij Zelf verleent.

Ben je je bewust van je zwakte? Wees dan moedig, want juist dit besef is noodzakelijk voordat de
Heere jou de overwinning kan schenken. Jouw leegte is slechts de voorbereiding op je vervulling, en

jouw neerbuigen slechts de voorbereiding op je verhoging.

Gebed: Heere, leer mij mijn zwakheid erkennen, opdat ik Uw kracht ten volle mag ervaren; en laat

mij in die kracht mij verheugen over de overwinning die alleen door U wordt geschonken. Amen.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



