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ONZE WOONPLAATS

Wij wonen in Hem. 1 Johannes 4:13 (Eng. vert. KJV)

Zoek je een thuis voor je ziel? Misschien vraag je je af: “Wat kost dat?” Het is precies datgene wat

een trotse mens niet graag opgeeft. Het kost geen geld, en toch is het onbetaalbaar. Misschien denk

je: “Ik zou er best een eerlijke prijs voor willen betalen! Ik zou zelfs iets willen doen om Christus

waardig te zijn.” Maar juist dan kun je het niet krijgen, want dit huis blijft onbetaalbaar. Wil je het

huis van mijn Meester binnengaan, niet voor even, maar voor altijd? Het kost je niets – behalve dat

je Hem liefhebt en Hem voor altijd dient. Wil je Jezus aannemen en “in Hem blijven”? Kijk dan eens

wat dit huis je te bieden heeft. Het is volledig ingericht en gevuld met rijkdommen die je in een heel

leven niet kunt opmaken. Hier mag je samenleven met Christus en drinken uit de overvloed van Zijn

liefde. De tafels zijn gedekt met geestelijk voedsel, genoeg om je hele leven van te eten. Bij Jezus

vind je rust wanneer je moe bent, en vanuit dit huis mag je vol verlangen uitzien naar de hemel zelf.

Wil je dit huis ontvangen? Misschien voel je je als iemand zonder thuis en denk je: “Ja, ik wil dit huis

wel hebben, maar mag ik er eigenlijk wel in?” Natuurlijk mag dat. De sleutel ligt al voor je klaar – de

sleutel heet: “Kom tot Jezus.” Misschien zeg je: “Maar ik ben te arm voor zo’n huis.” Dat maakt niets

uit – er hangen kleren klaar voor jou. En als je je schuldig of veroordeeld voelt, kom dan toch. Ook al

lijkt dit huis te goed voor jou, Christus Zelf zal je gaandeweg geschikt maken om er te wonen.
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