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ONZE VOORSPREKER

En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de

Rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

Wie in Jezus gelooft, zal nooit zo handelen dat hij Gods genade verliest. Hij zal nooit zo

verlaten worden dat hij God loslaat, want God laat hem nooit zó ver los dat hij zijn vertrouwen,

hoop, liefde of geloof opgeeft. De Heere, onze God, houdt ons stevig vast met Zijn sterke

rechterhand, zodat wij niet wankelen, zelfs als we zondigen. Zoals het Woord zegt: “En als iemand

gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.”

Sommigen geven zichzelf toestemming om te zondigen, maar daarmee laten ze zien dat ze geen

kinderen van God zijn. Ze begrijpen niet echt wat het betekent om Zijn kind te zijn. Want het ware

kind van God, dat leeft in de zekerheid van een onvoorwaardelijke belofte, streeft naar heiligheid.

Uit diepe dankbaarheid verlangt het geen voorwaarden om het goede te doen. Het wordt geleid

door liefde en niet door angst, en geregeerd door een heilige dankbaarheid die een sterkere band

schept met heilige gehoorzaamheid dan welke andere band ook.
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