ONZE TROOSTER

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der

eeuwigheid. Johannes 14:16

De grote Vader openbaarde Zich vroeger aan de gelovigen en was bekend bij Abraham, Isaak en
Jakob als de Almachtige God. Later kwam Jezus, de eeuwig gezegende Zoon, die de vreugde van Zijn
volk was. Toen de Verlosser ten hemel opsteeg, nam de Heilige Geest de leiding over in deze
nieuwe tijd. Vanaf Pinksteren werd Zijn kracht op glorieuze wijze zichtbaar. Ook nu is Hij nog steeds
onze Immanuel - God met ons - die in en samen met Zijn volk woont, hen geeft wat ze nodig
hebben, leidt en regeert. Ervaart men Zijn aanwezigheid wel zoals het hoort? Wij hebben geen
controle over Zijn werken, want Hij is soeverein in alles wat Hij doet. Maar verlangen wij wel genoeg
om Zijn hulp te vragen? En zijn we waakzaam genoeg om Hem niet te bedroeven, zodat Hij zich
weer terugtrekt? Zonder Hem kunnen wij niets doen, maar met Zijn almachtige kracht kunnen we
buitengewone dingen bereiken. Alles hangt af van het openbaren of verbergen van Zijn macht.
Kijken wij altijd met de juiste eerbiedige afthankelijkheid naar Hem? Rennen wij niet te vaak vooruit
op Zijn roeping en handelen we te vaak onafhankelijk van Zijn hulp? Laten we ons nederig opstellen
en ons bewust worden van onze tekortkomingen uit het verleden. De Heilige Geest is geen tijdelijke
gave; Hij blijft bij de heiligen. We hoeven Hem alleen oprecht te zoeken, en dan zal Hij Zich aan ons
openbaren. Hij is jaloers, maar ook barmhartig. Als Hij uit toorn zou weggaan, keert Hij altijd terug in
genade. Hij is nederig en zachtmoedig, raakt nooit moe van ons en wacht geduldig om ons genadig

te zijn.
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