
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

ONZE TROOSTER

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in

eeuwigheid. Johannes 14:16

Vroeger openbaarde de grote Vader Zich aan de gelovigen en maakte Hij Zich bekend aan

Abraham, Isaak en Jakob als de Almachtige God. Daarna kwam Jezus, de altijd gezegende Zoon, die

het hart van Zijn volk met vreugde vervulde en hun liet zien wie de Vader werkelijk is. Na de

hemelvaart van onze Verlosser kwam de Heilige Geest. Vanaf dat moment werd Hij het Hoofd van

dit tijdperk, en op de dag van Pinksteren liet Hij Zijn kracht op een wonderlijke en glorieuze manier

zien. Tot op vandaag is Hij onze Immanuel – God met ons – die in jou woont, je leidt en je

geloofsleven richting geeft. Maar laten we eerlijk zijn: erkennen we Zijn aanwezigheid altijd zoals het

hoort? We kunnen Zijn werk niet sturen, want Hij handelt soeverein. Toch blijft de vraag: zijn we

echt genoeg op Hem gericht om Zijn hulp te ontvangen? En waken we er wel voor dat we Hem niet

bedroeven, waardoor Zijn kracht minder zichtbaar kan werken in ons leven? Onthoud dit: zonder

Hem kunnen we niets doen. Maar door Zijn kracht kunnen de meest bijzondere dingen gebeuren,

dingen die wij zelf nooit zouden kunnen tot stand brengen. Alles hangt er dus van af of Zijn kracht

wel of niet door ons heen werkzaam mag zijn. Kijk jij altijd met eerbiedige afhankelijkheid naar Hem?

Of gebeurt het dat je Hem voor de voeten uitloopt en zelf de regie probeert te nemen, zonder Hem?

Laten we eerlijk erkennen waar we tekort zijn geschoten en nederig belijden wat verkeerd ging.

Maar laten we ons ook vasthouden aan deze zekerheid: de Heilige Geest is geen tijdelijke gave. Hij

blijft bij jou. Je hoeft Hem alleen maar oprecht te zoeken, en je zult Hem vinden. Hij is jaloers op je

hart, maar tegelijk vol liefde en genade. Als je Hem bedroefd hebt en Hij zich terugtrekt, keert Hij

toch steeds weer terug in Zijn ontferming. Hij is geduldig en teder, onvermoeibaar in Zijn trouw –

en altijd bereid jou genadig te zijn.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


