ONZE TOEVLUCHT

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Psalm

146:2

De zegeningen van het verbond zijn er niet alleen om naar te kijken, maar juist om ze ook te
gebruiken. Onze Heere Jezus is aan ons gegeven, om nu van te genieten. Gelovige, je benut Christus
niet zoals je zou moeten. Heb je zorgen of problemen? Waarom vertel je Hem die dan niet? Heeft Hij
niet een liefdevol en begripvol hart? Kan Hij je niet troosten en helpen? Toch ga je vaak liever naar al
je vrienden, behalve naar je beste Vriend, en deel je je verhaal overal — behalve aan je Heere. Ben je
bezwaard door zonden? Er is een bron vol reinigend bloed, maak er gebruik van. Voel je schuld? De
vergevende genade van Jezus blijft keer op keer betrouwbaar. Kom direct naar Hem toe en laat je
reinigen. Ben je verdrietig omdat je zwak bent? Hij is je kracht. Waarom rust je niet op Hem? Voel je
je ziek? Roep dan je Geliefde Geneesheer aan! Hij geeft je het geneesmiddel dat je weer doet leven.
Je bent arm, maar hebt een “verwant, een machtig man van rijkdom” aan je zijde. Waarom ga je niet
naar Hem toe en vraag je om Zijn overvloed? Hij heeft jou beloofd dat je mede-erfgenaam bent, en
dat alles wat Hij is en heeft, ook van jou is. Er is niets wat Christus meer verafschuwt dan wanneer
Zijn volk Hem alleen gebruikt om mee te pronken, maar Hem niet werkelijk gebruikt voor wat Hij is.
Hij verheugt zich juist als wij Hem werkelijk benutten. Hoe meer lasten Hij op Zijn schouders mag

dragen, des te kostbaarder Hij voor ons wordt.
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