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ONZE TOEKOMST IS BEKEND BIJ GOD

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door

Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij

roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Romeinen 5:1-2

De vreugde van de Heere in je ziel ontstaat uit het diepe vertrouwen dat jouw toekomst, wat er

ook komt, veilig is in Gods zorg. Als kinderen van God mogen we ervan uitgaan dat Zijn liefde voor

ons nooit verandert, maar altijd blijft en onveranderlijk is. Je kunt volledig gerust zijn wanneer je

jezelf toevertrouwt aan deze eeuwige, vaste liefde. Hoe gelukkig je vandaag ook bent, als je maar

twijfelt over morgen, raakt je innerlijke vrede toch verstoord. Zelfs als je met warmte terugkijkt op

het verleden en geniet van het nu, blijft je vreugde oppervlakkig als je bang bent voor de toekomst.

Als je nog vreest dat je redding onzeker is, is pure vreugde nog lastig te vinden en lijkt diepe vrede

ver weg. Maar weet dat Degene op wie jij vertrouwt genoeg kracht en genade heeft om te voltooien

wat Hij in jou en voor jou begonnen is. Zodra je beseft dat het werk van Christus geen halve, maar

een volmaakte en eeuwige verlossing is, en dat Zijn beloften stevig verankerd zijn in Christus Jezus,

bestendigd door een eed en bezegeld met Zijn bloed, zal je ziel in alle rust tevreden zijn. Je mag dan

volledige vrede en rust ervaren.
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