Onze schuilplaats

De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een
veilige vesting gezet. (Spreuken 18:10) Lees verder Psalm 20:1—9.

Het heeft geen zin om je te vertellen in welke verschillende vormen je beproevingen zullen komen.
Maar ik weet zeker dat degenen die de naam van Jehovah kennen hun vertrouwen op Hem zullen
stellen. Misschien was je beproeving gebrek, toen zei je, “Zijn naam is Jehovah Yireh, de Heere za
voorzien.” Of jewas door al je vrienden verlaten, maar je zei, “Zijn naam is Jehovah Shammah, de
Heereis daar.” Misschien was er onrust in je familie, was het oorlog vanbinnen, of buiten, maar je
rende naar je sterke toren en zei, “Zijn naam is Jehovah Shalom, de Heere zendt vrede.” Misschien
werd je wel gelasterd door de wereld, misschien was je jezelf bewust van zonde, maar je zei, “ Zijn
naam is Jehovah Tsidkenu, de Heere onze gerechtigheid.” En zo was je daar veilig. Misschien heb
jewel ved vijanden gehad, dan was Zijn naam Jehovah Nissi, de Heere is mijn Banier. Zo is Hij
VOOr jou een sterke toren geweest. Verdraag dan, broeders, in Gods kracht, beproevingen van alle
soorten en maten. Zeg met de dichter,

Een diep verborgen plek van velligheid

Onder de vieugels van Zijn heerlijkheid
Voor hen met een genade erfenis

Dat is mijn schuilplaatsin de duisternis

Ja, zelfs de allerzwaksten schuilen daar
Onbevreesd, ongedeerd, onverslaanbaar
Al vallen ze met duizenden om mij

Ik rust in God, Hij is mij steeds nabij

Maar, geliefden, naast de beproevingen in dit leven zijn daar onze zonden van het viees. Wat een
verdrukking zijn die. Maar de naam van God is ook daar een sterke toren. Soms zijn we ons meer
bewust van onze schuld dan anders en ik zou maar weinig voor je vroomheid geven als je niet soms
wegkruipt in een hoekje en met de arme tollenaar zegt, “ God, wees mij zondaar genadig.”

Ter overdenking
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De naam van de Heere Jezus is een sterke toren. De rechtvaardigen vliuchten daarin en worden
gered (Matthelis 1:21; Handelingen 4:12; 10:43; 1 Johannes 5:13). Heb jij bij Hem “ de toeviucht
genomen” (Hebreeén 6:18). Ben jein Christus?
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