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ONZE ONVERANDELIJKE GOD

Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd. Maleachi 3:6

Het is een grote troost voor ons dat temidden van alle onzekerheden van het leven, er Eén is die

nooit verandert. Iemand wiens hart altijd hetzelfde blijft, en op wiens voorhoofd de tand des tijds

geen spoor kan achterlaten. Alles om ons heen verandert – ja, alles verandert. Zelfs de zon wordt

zwakker naarmate zij ouder wordt, en hemel en aarde zullen spoedig verdwijnen. Ze zullen vergaan,

oud en versleten als een tapijt. Maar er is Eén die onsterfelijk is, wiens jaren geen einde kennen en

die Zelf onvergankelijk is. Denk aan de vreugde van een zeeman die na vele dagen van storm en

golven eindelijk weer voet aan wal zet. Zo ook is de voldoening van een christen die, ondanks alle

wisselingen in dit leven, zijn vertrouwen stelt op deze vaststaande waarheid: “Ik de HEERE; ben niet

veranderd.” Bij God is geen verandering of schaduw van omkeer. Wat Zijn eigenschappen vroeger

waren, zijn ze nu nog steeds: Zijn macht, wijsheid, gerechtigheid en waarheid blijven onveranderd.

Hij is altijd de toevlucht geweest van Zijn volk, hun veilige vesting in tijden van nood, en Hij blijft hun

trouwe Helper. Zijn liefde verandert niet. Hij heeft Zijn volk liefgehad met een eeuwige liefde en Hij

houdt nu net zoveel van hen als altijd. Wat een rijke zekerheid is het dat Hij niet verandert! Het wiel

van de voorzienigheid draait, maar de as ervan is eeuwige liefde.

Gebed: Heere, wees mijn onveranderlijke toevlucht en geef mij rust in Uw eeuwige liefde. Help mij

te vertrouwen op Uw onveranderlijke trouw, wat er ook rondom mij verandert. Amen.
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