ONZE HEILIGE VOORZEGGER

En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet
bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult; Want de Heilige Geest zal u

in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet. Lukas 12:11-12

De Heilige Geest werkt voor Zijn volk enigszins als een voorzegger op het toneel. Stel je voor, een
man moet ergens een voordracht doen dat hij uit het hoofd heeft geleerd, maar zijn geheugen is
verraderlijk, en daarom is er ergens uit het zicht een voorspreker, zodat wanneer de spreker een
verkeerd woord gebruikt, een fluistering wordt gehoord die het juiste woord suggereert. Als de
spreker de draad van zijn betoog bijna kwijt is, draait hij zijn oor om, en de voorzegger geeft hem
het woord en helpt zijn geheugen. Als ik de vergelijking mag maken, zou ik zeggen dat dit voor een
deel het werk van de Geest van God in ons vertegenwoordigt, dat ons het juiste verlangen
suggereert en ons alles in herinnering brengt wat Christus ons heeft verteld. We zouden in het
gebed vaak tot een dode stilstand komen, maar Hij roept ons op, suggereert en inspireert, en zo
gaan we verder. In het gebed worden we misschien moe, maar de Trooster bemoedigt en verfrist
ons met vreugdevolle gedachten. Wanneer we inderdaad in onze verbijstering bijna gedreven zijn
om het gebed op te geven, laat de fluistering van Zijn liefde een levende kool van het altaar in onze
ziel vallen, en onze harten gloeien met een grotere vurigheid dan voorheen. Beschouw de Heilige

Geest als uw aansporing en laat uw oor openstaan voor Zijn stem.
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