ONZE GIDS

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de
Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd

heb. Johannes 14:25-26

De Heilige Geest in ons is een leidraad. Hij opent voor ons de ene waarheid na de andere door Zijn
licht en door Zijn leiding, en zo worden we 'van den Heere geleerd'. Hij is ook onze praktische gids
naar de hemel, die ons helpt en leidt op de opwaartse reis. Ik zou willen dat christelijke mensen
vaker naar de Heilige Geest vroegen om leiding te geven in hun dagelijks leven. Weet u niet dat de
Geest van God in u woont? U hoeft niet altijd naar deze vriend te snellen om richting te krijgen:
wacht in stilte op den Heere; zit stil voor het orakel van God. Gebruik het gezonde verstand dat God
u gegeven heeft; maar als dat niet voldoende is, neem dan uw toevlucht tot Hem die Bunyan in zijn
Heilige Oorlog "de Hoge Secretaris (Heilige Geest)" noemt, Die van binnen leeft, Die oneindig wijs is
en Die u kan leiden door u een stem achter u te laten horen die zegt: "Dit is de weg, wandelt in
dezelve". De Heilige Geest zal u leiden in het leven, Hij zal u leiden in de dood, en Hij zal u leiden
naar de heerlijkheid. Hij zal u behoeden voor de moderne dwaling en ook voor de oude dwaling. Hij
zal u leiden op een manier die u niet kent; en door de duisternis zal Hij u leiden op een manier die u

niet heeft gezien: deze dingen zal Hij u doen, en u niet in de steek laten.
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